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Beste broeders en zusters,

In de voorlaatste week van het liturgisch jaar nodigt de Kerk ons uit om na te
denken over de noodzaak om de liefde van God te ervaren en die liefde te delen
met onze broeders en zusters. De vrucht van het aanvaarden van Gods liefde

wordt goed uitgedrukt in de eerste lezing van vandaag over de ‘sterke vrouw’.

De bekende Indiase heilige, Moeder Teresa, heeft ooit gezegd: “Kleine dingen
zijn inderdaad klein, maar trouw zijn in kleine dingen is iets geweldigs.”
Vandaag hoorden we in het evangelie een merkwaardige parabel over de
talenten. Een rijke man vertrok naar het buitenland en vertrouwde zijn dienaren
heel zijn bezit toe. Hij verdeelde zijn bezit naargelang de bekwaamheid van zijn
dienaren. De eerste kreeg vijf talenten, de tweede kreeg er twee, de derde één.
In de parabel is de rijke man het beeld van God de Vader, en de drie dienaren
zijn het beeld van alle christenen. Ze kregen samen acht talenten. Dat zou,
omgerekend, vandaag ongeveer 15 miljoen euro zijn, dus een enorme grote

rijkdom.

In de parabel vertrouwde de rijke man zijn bezit volledig toe aan zijn dienaars,
maar niet op gelijke wijze. Daar kunnen we iets leren, namelijk dat we niet van
iedereen dezelfde inzet en dezelfde perfectie mogen verwachten. In Gods ogen
is iedereen uniek. ledereen heeft een eigen waarde en belang, maar soms
vergeten we dat feit. We verlangen soms te veel van anderen op basis van onze

normen en waarden. Daarom worden we soms moedeloos en hopeloos.

Zoals de rijke man in de parabel, vertrouwde God de Vader Zijn rijkdom volledig
aan ons toe, namelijk Zijn Zoon. Maar hoe gaan we met Hem om? Kunnen we

volledig vertrouwen schenken aan Hem en ook aan onze medemensen? Dat we



hen niet wantrouwen als ze bijvoorbeeld anders van kleur of afkomst zijn dan

wijzelf?

Jezus vertelde deze parabel aan Zijn leerlingen en aan ons allemaal. We kregen
allemaal door het doopsel de talenten en gaven van Christus mee. Hij verlangt
dat Zijn leerlingen iets opbouwen met die talenten. Dat verlangt Hij ook van ons,
want ook wij zijn Zijn leerlingen. Ook aan ons vraagt Hij dus, dat we meebouwen
aan het Koninkrijk der hemelen met Zijn woorden en daden van liefde, vrede en
gerechtigheid. Daarvoor hebben we een sterk geloof in God nodig. Zoals de
‘sterke vrouw’ in de eerste lezing, hebben ook wij een grote eerbied en een sterk
geloof in God nodig. We hoeven geen onmogelijke dingen te doen, maar moeten

alles wel doen met een liefdevol hart, en trouw zijn in ons doen en laten.

Moeder Teresa was zo’n ‘sterke vrouw’. Zij heeft geen onmogelijke dingen voor
anderen gedaan, maar zij heeft alles gedaan met liefde voor God. Zij probeerde
Jezus te vinden in haar dagelijkse leven en in het trouw zijn aan Zijn woorden en
daden. Laten ook wij trouw zijn aan de talenten die God ons heeft gegeven.

Amen



