
Preek 

Beste broeders en zusters, we ontvangen ieder jaar vele uitnodigingen. 

Sommige kunnen we aannemen, andere kunnen we afwijzen. Als God ons 

uitnodigt, hoe reageren we dan? De lezingen van vandaag nodigen ons uit om 

na te denken over Gods uitnodiging en ons antwoord daarop.  

In de eerste lezing van vandaag hoorden we over de profetische roeping van 

Samuël. Hij speelde een grote rol in de geschiedenis van Israël. Hij werd door 

God uitgenodigd en  geroepen om Zijn volk te leiden. Toen God riep, kon de 

jonge Samuël de stem van God nog niet herkennen. Het menselijk oor moest 

nog getraind worden, om te luisteren naar Gods stem te midden van zoveel 

andere stemmen. Maar God riep volhardend en Samuël luisterde tenslotte 

naar Zijn stem.  Omdat hij luisterde, maakte God hem tot een groot profeet in 

Israël.  

De evangelielezing was ook een roepingsverhaal. Die roeping was een 

persoonlijke ontmoeting met Jezus. Johannes de Doper zei tegen zijn 

leerlingen dat Jezus het ‘Lam van God’ is. Toen zij dit hoorden, verlieten de 

leerlingen Johannes meteen en volgden Jezus.   

De dialoog tussen Jezus en de twee leerlingen, die hem volgden, was heel kort. 

Jezus vroeg: "Wat verlangt gij?". "Wat verlangt gij?" is vandaag ook de vraag 

van Jezus aan ons. "Meester, waar verblijft gij," vroegen de twee leerlingen 

aan Hem. Jezus nodigde hen uit: "Kom en zie". Hij nodigde hen uit voor een 

persoonlijke ontmoeting met Hem. Ze kwamen, zagen en bleven bij Hem. Dat 

werd een fundamentele verandering in hun leven. Die ontmoeting was de 

eerste van een reeks ontmoetingen met Jezus.  



Na de ontmoeting met Jezus kreeg Simon een nieuwe naam: Petrus. Het doel 

van zijn leven werd veranderd. De apostelen werden  geroepen om vissers van 

mensen te worden. De apostel Petrus werd geroepen om het fundament van 

Zijn Kerk te zijn. Na de ontmoeting met Jezus kreeg iedereen een beter 

levensdoel. 

Beste broeders en zusters, Jezus riep Zijn apostelen bij  naam. Hij nodigde hen 

uit om Zijn missiewerk te zien. Ze zagen de wonderen van Jezus en ze bleven 

bij Hem. De persoon die Jezus roept, krijgt altijd een nieuw levensdoel. 

Vandaag nodigt Jezus ons allen uit om "te komen en te zien"; om in Hem te 

geloven, om Hem te beleven en Hem te aanvaarden. Hebben we geluisterd 

naar onze roeping van Jezus? Zijn we gekomen en hebben we de liefdevolle 

werken van Jezus gezien? Wat hebben we besloten: altijd bij Hem te blijven of 

Hem af en toe te bezoeken? Welke veranderingen moeten we in ons leven 

aanbrengen om altijd en overal bij Jezus te blijven? Laten we bidden om de 

genade om bereidwillig naar Jezus toe te komen, Hem duidelijk te zien en dicht 

bij Hem te blijven.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


