
Openbaring van de Heer (Epifanie, Driekoningen) – 7 januari 2023 
Jesaja 60,1-6; Ps 72; Efeziërs 3,2-3a.5-6; Matteüs 2,1-12 
 

De verkeerde koning 
 
Wat zal er van dit kind worden?, vroegen de mensen zich af bij de geboorte van Johannes de 
Doper (Lucas 1,66). Dat vraag ik mij ook wel eens af, als ik een kleine baby even mag 
vasthouden, dan denk ik dat dat kind heel de 21e eeuw vóór zich heeft, en misschien zelfs een 
stuk van de 22e eeuw. 
 Het kleine kind begint als het ware zijn levensreis. Tevoren is nog niets bekend, over de 
omstandigheden, en over alles wat onderweg kan gebeuren is nog niets bekend. Maar het 
kleine kind, de baby, begint zijn levensreis. En zal straks zijn eigen keuzes moeten maken. En 
zijn bestemming kiezen. 
 
Zo is het ook voor ons. Ons leven is als een tocht. We zijn onderweg, het is onze gang door het 
leven, onze levensweg, we zijn onderweg, en we rekenen op tekens die ons op onze tocht de 
weg wijzen. 
 
Zo was het ook met de Drie Koningen. De Drie Wijzen gingen op weg, maar de bestemming 
was nog onbekend. Ze werden geleid door een ster die hun de richting gaf. 
 
Ook wij, wanneer wij onze levensweg beginnen, kennen we de uiteindelijke bestemming niet. 
We beginnen, maar we weten niet hoe lang de tocht gaat duren, we weten tevoren niet wat er 
allemaal kan gebeuren in ons leven. Ook wij, wij worden geleid door sterren, onze ouders als 
we klein zijn, onderwijzers, leraren, vrienden, begeleiders. Het zijn de sterren die ons leven 
een richting geven. 
 
De Drie Wijzen maakten op hun tocht ook een verkeerde keuze. Ze zochten een koning, en 
gingen daarom naar koning Herodes. Maar het bleek een verkeerde bestemming. Ze gingen 
naar de verkeerde koning. Het was duidelijk dat Herodes niet de koning was die ze dachten 
te vinden. 
 
Ook wij, wij kunnen op onze levensweg verkeerde keuzes maken. Want soms verdwijnt de 
ster achter de wolken, soms is er opeens een heel andere ster, en soms zijn er zoveel sterren 
dat we niet meer weten welke ster de goede weg wijst. Dat gebeurt op onze levensweg 
wanneer we in ons leven een leidraad missen. Dat wij denken dat wij de goede weg lopen, 
maar dat het feitelijk een verkeerde route is. Dat ook wij, op onze levensweg, naar de verkeerde 
koning gaan, zoals de Drie Wijzen toen ze de ster niet meer zagen. Die verkeerde koning, dat 
is alles wat wij in ons leven aan fouten kunnen maken, in een samenleving bovendien die God 
op een zijspoor heeft gezet. 
 
En dan krijgen we nieuwe inspiratie. De Drie Wijzen hebben het ook gedaan. Toen zij bij 
koning Herodes weggingen, gingen zij naar Bethlehem, naar de echte koning. “En zie, de ster 
die zij in het Oosten gezien hadden”, gaf hun weer richting, en ze volgden de ster totdat ze bij 
de èchte koning waren. En daar vereerden zij de echte koning, en niet Herodes, de verkeerde. 
 
Zoals wij uiteindelijk toch bij Christus onze levensbestemming vinden, het volle leven dat God 
ons geeft. Christus, de echte koning. 
 
De Wijzen gingen langs een andere weg weer naar hun land terug. Ze lieten de oude route 
achter zich, en kozen een geheel nieuwe route.  



 
Zo is het ook met ons. Want wie eenmaal op zijn levensweg Jezus heeft ontmoet, een nieuwe 
start in zijn leven heeft gemaakt, zal nooit meer de oude weg opnieuw lopen, het oude leven 
weer opnemen, maar zal een nieuw leven gaan leiden. 
 
Mogen wij in die geest de Drie Wijzen volgen op hun tocht, die zoveel lijkt op onze levensweg. 
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