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Inleiding 

Wat maakt u blij, wat maakt u bedroefd, wat vindt u 

belangrijk, waar verlangt u naar? Als ik op die heel 

persoonlijke vragen antwoorden geef, dan kom ik vanzelf bij 

wat mij bezig houdt, dag in dag uit, waar ik in opga, waar ik 

misschien helemaal door in beslag word genomen. Paulus 

geeft ons daarin een nuchter advies vandaag en Jona en Jezus 

richten onze aandacht op andere antwoorden.  

 

Preek 

Ieder van ons kent wel de ervaring, dat iets je helemaal bezig 

houdt. Je bent er vol van. Even bestaat er niets anders meer. 

Dat kan bijvoorbeeld de grote liefde zijn, die je hebt ontmoet. 

Het kan ook een diep verdriet zijn, dat je heeft getroffen. Of 

iets dat jou geweldig blij en enthousiast heeft gemaakt. Of iets 

waar jij je helemaal aan hecht.  

 

Sint Paulus kende die omstandigheden in ons bestaan, die ons 

helemaal kunnen beheersen. Hij gaf ons in de lezing een 

ontnuchterend mening. Hij zei: “Zij die met het aardse omgaan 

moeten er niet in opgaan”. Paulus zegt: verlies je hoofd niet, in 

welke omstandigheid ook; doe niet alsof je hele leven daarvan 

afhangt.  

 

Eigenlijk doen wij hetzelfde als iemand helemaal 

holderdebolder is geworden, of geweldig opgewonden is 

geraakt of totaal overstuur. Dan zeggen wij: doe even rustig 

aan, haal eens diep adem, er is toch nog méér dan wat jou nu 

bezig houdt! Bekijk het ook eens zus of zo. Dat werkt vaak 

prima.  

 

Waarom relativeert Paulus ons aardse bezigheden en 

omstandigheden? Hij vindt ze zeker van belang: ons huwelijk, 

onze relaties met dierbaren, onze emoties van droefheid of 

vreugde, ons bezit. Wij moeten ons er om bekommeren. Maar 

Paulus zegt: ‘Ga er niet in op, want dat gaat voorbij. In welke 

omstandigheid ook, blijf gefocust op wat eeuwig blijft’. 

 

Dat kan Paulus zeggen, omdat hij Gods Blijde Boodschap die 

Jezus in het evangelie verkondigde, serieus nam. Wij hoorden 

hoe Jezus verkondigde: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is 



nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” In a 

nutshell is dat heel Zijn boodschap! Sinds die Blijde 

Boodschap is iets veranderd met betrekking tot onze wereld. 

Er is een hemel open gegaan boven onze aarde, hemel en aarde 

elkaar doordringen. Dat relativeert onze wereld en al het 

aardse. Gods liefde en goedheid zijn voor altijd aanwezig zijn 

gekomen in onze wereld. Kijk daarom in iedere omstandigheid 

en bezigheid, omhoog en bedenk dat God er is.   

“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en 

gelooft in de Blijde Boodschap.” De boodschap kan een 

therapeutische werking hebben. Onze aardse bezigheden en 

omstandigheden worden onder de hemel van God geplaatst, in 

het perspectief van Zijn horizon. Dat werkt geruststellend, 

relativeert waar wij in opgaan, geeft een betekenis aan alles 

wat wij hier en nu doen en beleven.     

 

   

       

 

 

 


