
Preek 

“Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld ( Mt. 28,20).” 

Beste broeders en zusters, in onze dagelijks leven gebruiken we vaak de 

mobiele telefoon.  Als we met iemand een afspraak willen maken via een brief 

duurt het soms dagen voordat je antwoord krijgt. Via de telefoon is het meteen 

mogelijk. Volgens de wetenschappers besteden we gemiddeld 60 uur per 

maand aan onze smartphone. We gebruiken verschillende merken mobiele 

telefoons: Samsung, Motorola, IPhone enz.  Bij alle merken is een van de 

belangrijke onderdelen de geheugenkaart. Ze wordt gebruikt voor het opslaan 

van foto’s, video’s, muziek, documenten en andere soorten gegevens. Als die 

geheugenkaart niet goed functioneert, werkt de mobiele telefoon niet goed. 

Wij zijn ook als een mobiele telefoon van God; een mobiele telefoon  met een  

geheugenkaart, met daarin Gods aanwezigheid en herinneringen zijn 

opgeslagen.  Maar soms vergeten we die realiteit. 

Daarom zei Mozes in de eerste lezing tegen het volk van Israël: “Onderhoud 

Gods voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult gij met uw 

kinderen gelukkig zijn en lang leven.” Het onderhouden van Gods voorschriften 

en geboden betekent het beleven van Gods aanwezigheid in ons dagelijks 

leven.  Als wij en alle mensen Gods voorschriften en geboden zouden 

onderhouden, zouden we met zijn allen inderdaad lang en gelukkig leven. Er is 

slechts één voorschrift en één gebod, en dat is de liefde.  

 

 

 

 



Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid. Door  de 

schriftlezingen proberen we de kern van de Drie-ene God - Vader, Zoon en 

Heilige Geest - te begrijpen. Jezus beloofde in het evangelie: “Ik ben met u alle 

dagen tot aan de voleinding der wereld ( Mt. 28,20).” Jezus verzekert ons van 

zijn voortdurende aanwezigheid door de Heilige Geest. Hij is de geheugenkaart 

van onze mobiele telefoon. 

Beste broeders en zusters, het feest van de heilige Drie-eenheid nodigt ons uit 

om dit mysterie te beleven door een leven van eenheid met  de heilige Drie-

eenheid en met onze medemensen. We zijn allemaal geroepen om elkaar lief 

te hebben zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest elkaar liefhebben. We 

mogen de volmaakte eenheid van de Drie-ene God weerspiegelen. Op deze 

feestdag kunnen wij echte dragers van Gods liefde voor de mensheid zijn. Wij 

zijn Gods mobiele telefoon, met de geheugenkaart van Zijn aanwezigheid en 

liefde.  Laten we in ons dagelijks leven de aanwezigheid en het werk van de 

Drie-ene God voor ogen houden. Mogen onze levens de goddelijke liefde en 

eenheid van de Heilige Drie-eenheid weerspiegelen en anderen in die eeuwige 

relatie betrekken. Amen. 

 

 

 


