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Inleiding
Broeders en zusters, welkom bij deze Eucharistieviering. Zoals

u aan de groene kleur van het kazuifel ziet, zijn wij begonnen
aan de lange tijd van de zondagen door het jaar. In de
evangelies van die zondagen volgen wij Jezus op zijn
heilsweg, zoals Markus die heeft beschreven. Na een
aanvankelijk succesvol optreden, ontmoet Hij in het evangelie
van deze zondag onbegrip, afwijzing en beschuldiging. Zijn
familie is kritisch en de Schriftgeleerden maken Hem verdacht.
Eigenlijk is het een heftig verhaal. Gelukkig ontstaat er ook
een nieuwe gemeenschap van mensen om Hem heen, die Jezus
zelfs zijn ‘broeder en zuster en moeder’ noemt. Daar horen wij
ook bij als wij de Eucharistie gaan vieren.

Preek

Broeders en zusters,

aan de stranden van Normandié werd in de voorbije week D-
Day herdacht, Decision-Day. Tachtig jaren geleden, op 6 juni
1944, begon daar een geweldig militair manoeuvre dat tot de
bevrijding van Europa moest leiden. Ik heb die stranden in
Normandié eens bezocht. De resten van die massale invasie
zijn nog altijd te zien en een museum vertelt het
indrukwekkende verhaal. In die tijd werd het huis van Europa
door een sterke, gewelddadige macht bezet en het kostte veel
moeite en mensenlevens om in dat huis van Europa binnen te
dringen en die sterke bezettingsmacht te verdrijven.

Aan dat gebeuren dacht ik, toen ik Jezus in het evangelie van
deze zondag hoorde zeggen: “Niemand kan binnendringen in
het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet
eerst die sterke heeft gebonden”. De komst en het optreden van
Jezus Christus in onze wereld was als een D-Day. Hij drong
ook het huis van onze wereld binnen, om de sterke macht die
de wereld bezet hield, te verdrijven. Die sterke macht noemde
Jezus in het evangelie ‘satan’, op andere plaatsen noemt Hij
hem ‘vijand’, ‘duivel’, ‘moordenaar’ of ‘leugenaar’. Hoe dan
ook, een door en door slechte geest. Jezus verdreef hem in de
kracht van de Heilige Geest en vestigde in onze wereld voor
altijd het Rijk van God.



Na tachtig jaar terugkijkend op D-Day in Normandié, mogen
wij zeggen dat hij een groot succes was. Na goed een jaar
strijd was de gewelddadige bezetter van Europa totaal
verslagen en hij verdween in de geschiedenis.

De D-Day van Christus ziet echter anders uit. Christus heeft
satan weliswaar overwonnen en het Rijk Gods gevestigd in
onze wereld, maar Hij heeft hem niet totaal verslagen en
verdreven. Hij is er nog. Als wij om ons heen kijken in onze
wereld, dan zien wij hoe hij zware schade kan toebrengen aan
mensen en samenlevingen. Misschien dat tachtig jaren vrede,
vrijheid en veiligheid in Europa ons ook wat naief hebben
gemaakt op dat punt. Het kwaad en de aanstichter van alle
kwaad zijn nog een werkelijkheid waarin wij staan. God sprak
in de lezing tot de slang, het symbool voor satan: “Vijandschap
sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare.
Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel!”

Als u het genadebeeld van Maria ‘Sterre der Zee’ goed bekijkt,
dan zult u zien dat zij is afgebeeld, staande boven op de kop
van een duivelse gestalte. Dat is een verbeelding van dat
woord van God: “Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij
zijn hiel!” Wij geloven dat Maria en haar kroost, Jezus, het
kwaad hebben overwonnen. Wij, eveneens ‘kroost’ van Maria,
‘broeders en zusters’ van Jezus, kunnen ook in de kracht van
de Heilige Geest aan het kwade weerstand bieden en het
overwinnen. “Wie zijn mijn moeder, wie zijn mijn broeders?”,
vroeg Jezus in het evangelie. Als wij de wil van God
volbrengen, dat wil zeggen in Zijn Heilige Geest leven, dan
kunnen wij het kwade weerstaan en het goede doen.



