
Preek  

“Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten 

der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk 

der hemelen.”( Mt. 16, 18-19) 

Een van mijn goede herinneringen aan mijn thuisparochie in India is ‘het 

parochiefeest’. Het parochiefeest vieren we altijd in de maand januari, samen 

met het feest van de heilige Sebastianus, en dit  feest duurt een week. Ons 

parochiefeest begint altijd met het hijsen van de kerkelijk vlag bij de kerk door 

de pastoor. Bij deze feestdagen horen een driedaagse retraite, de dagelijkse 

feestelijke heilige Missen, een avondprocessie met lichtjes, verschillende jeugd- 

en jongerenprogramma’s, vuurwerk, een gemeenschappelijke maaltijd, een 

kermis enz. Dat blijft mij altijd bij als een levende herinnering zonder einde. Dat 

parochiefeest werd een opstapje naar mijn katholiek leven.  

Hoe beleeft u het parochiefeest? Wat maakt deze dag anders dan de rest van 

de zondagen van het jaar? 

Vandaag vieren we ons parochiefeest, het feest van onze patroonheilige, de 

apostel Petrus. Op deze dag herdenken we  de heilige Petrus en Paulus samen, 

twee belangrijke heiligen binnen onze Kerk. We vinden hun beelden in veel 

kerken. We zien ze ook hier bij ons in de kerk: Paulus met het zwaard, omdat hij 

onthoofd is, en Petrus met de sleutels van het Rijk der hemelen. Beiden 

hebben een grote betekenis voor het christendom. Ze zijn de patroonheiligen 

van veel kerken, steden, bergen en landen. Maar welke betekenis heeft hun 

feest in ons parochieleven en in mijn persoonlijk leven?  

 Vandaag zei Jezus tegen Petrus in het evangelie: “Gij zijt Petrus; en op deze 

steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet 

overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.” De 

betekenis van Petrus is, dat hij de steenrots van Gods rijk op aarde is. Door zijn 

liefde tot Jezus bleef hij trouw aan Zijn woorden. Petrus zag Jezus als de 

Messias, de Zoon van de levende God. Dit heeft God zelf hem geopenbaard. 

Daarin heeft hij geloofd en daarvan heeft hij getuigd in zijn leven.  Boven op het 

fundament van zijn geloof bouwde Jezus Zijn Kerk. Geen kerk als instituut, 

maar een Kerk als gemeenschap van gelovigen, van mensen die geraakt 

worden door de liefde voor God en voor elkaar. 



  

Beste broeders en zusters, vandaag hebben we die steenrots nodig om de Kerk 

van God te bouwen. Bent u er klaar voor? Het feest van Petrus en Paulus is een 

oproep aan ons om een bouwsteen te zijn in het Rijk Gods, een steen met hart 

en ziel. De liefdevolle houding tegenover God en onze medemensen is de 

inhoud van alle feesten. Dat hebben Petrus en Paulus ons voorgeleefd. Daarom 

vieren we vandaag het feest van onze patroon, de heilige Petrus, iemand die 

voor God en de naasten geleefd heeft. Mogen Petrus en Paulus ons steeds 

weer inspireren om een goede steenrots in Gods Kerk te zijn. Ik wens u allen 

een fijne feestdag toe. 


