Preek- ‘Stem voor de stemlozen zijn’

“Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de hand

zou opleggen (Mc. 7, 32).”
Beste broeders en zusters,

een paar dagen geleden ontmoette ik een vrijwilligster van ‘De Zonnebloem'.
Zij vroeg mij om op deze zondag in de Heilige Mis speciale aandacht te
schenken aan ‘De Zonnebloem’, omdat zij op deze dag de Zonnebloem-dag
vieren. De meesten van jullie kennen deze vrijwilligersorganisatie wel, en
sommigen van jullie zijn misschien lid van deze hulpverleningsgroep. Een van
de dingen in Nederland die echt indruk op mij maken, is jullie inzet voor andere
mensen. Velen van jullie zetten zich op de een of andere manier in voor
anderen en voor de samenleving. Via bijvoorbeeld onze werkgroep ‘Kerk en
Wereld’ ondersteunen wij verschillende projecten, zowel binnen als buiten
Nederland. Dankzij jullie financiéle ondersteuning hebben veel kinderen de
kans gekregen om hun dromen waar te maken. Op die manier worden jullie
een stem voor de stemlozen. Het evangelie van vandaag spreekt daarover, over
mensen, die een stem voor stemlozen zijn — armen, zieken, eenzamen en

andere noodlijdenden.

In het evangelie hoorden we: "Men bracht een doofstomme bij Hem en
smeekte Hem, dat Hij deze de hand zou opleggen." Als we goed luisteren,
merken we dat de mensen die hem brengen geen naam hebben. 'Men'
symboliseert hier een naamloze groep van mensen. Zij kunnen
parochievrijwilligers zijn, ouders, echtgenoten, grootouders, priesters, zusters,

enzovoort.



‘Men’ bracht de doofstomme bij Jezus voor Zijn zegen. De zegen van Jezus
maakte zijn leven gelukkiger. Vandaag heeft Jezus onze hulp nodig om Zijn
Blijde Boodschap naar ongelukkige mensen te brengen. Zijn jullie klaar
daarvoor? Het antwoord ligt in onze handen. Ook vandaag lopen er veel
‘doofstommen’ om ons heen. Zien we hen en brengen we hen naar Jezus toe?

Zijn wijzelf ‘doofstommen’ als het gaat om het verlangen naar Jezus' zegen?

Beste broeders en zusters, als geloofsgemeenschap zijn wij geroepen om niet
alleen te bidden, maar ook te handelen met liefde en mededogen. Er zijn velen
om ons heen die geen stem hebben in deze wereld — kinderen, kwetsbaren,
zieken, eenzamen, zij die lijden in stilte. Ook zij hebben recht op Jezus' zegen
en op een gelukkig leven. Als christenen is het onze plicht om dragers van
Jezus’ liefde te zijn voor zulke mensen. Het evangelie van vandaag nodigt ons
uit om aandacht te geven aan onze roeping en om onze taak in de wereld te
volbrengen. Als we dat niet erkennen, hoeven wij ons niet te verwonderen over
lege kerken en grijs wordende geloofsgemeenschappen. Laten we samen
bidden, maar ook handelen, zodat wij als geloofsgemeenschap een stem voor

de stemlozen mogen zijn.

Amen.



