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Opening
Welkom, broeders en zusters, bij de viering van Eucharistie op

de dag van de verrijzenis. Wij zijn bijeengekomen in Jezus’
Naam om God te danken voor de verrijzenis van Christus en
de gave van de Heilige Geest. In de lezing wenst Mozes dat
allen die Heilige Geest van God ontvangen. Ook wij mochten
die Heilige Geest ontvangen. Hij bezielt ons om het goede te
doen in Jezus’ Naam en het kwade te vermijden. Het evangelie
van deze zondag nodigt ons daartoe uit.

Preek

Sint Jacobus sprak in de tweede lezing harde woorden tot rijke
mensen. Het probleem was niet dat zij rijk waren, maar dat zij
die rijkdom hadden vergaard op een onrechtvaardige manier.
Zij onthielden hun arbeiders het loon. Wij herkennen zulke
situaties. Ook in onze tijd worden wij soms geconfronteerd
met de slechte situaties van arbeidsmigranten die lang werken,
weinig loon hebben en schamel gehuisvest zijn; of met
arbeiders in lage loonlanden die lange werktijden hebben en
weinig verdienen, terwijl anderen winsten maken. Jacobus
waarschuwde dat onrechtmatig verworven rijkdom
vergankelijk is en dat zij ook zelf vergankelijk zijn.

Er is een rijkdom die niet vergaat, die voor altijd blijft en die
iedereen kan verzamelen. Het is de rijkdom van God. God is
niet zuinig of gierig. Wie gelovig voor God openstaat, die
schenkt Hij Zijn gaven. Mozes zei in de lezing: “Ik zou willen
dat heel het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer zijn
Geest op hen legde”. Wij herinneren ons het Pinksterfeest,
toen de Heilige Geest allen die aanwezig waren in vuur en
vlam zette. Zij profeteerden allemaal en verkondigden de grote
daden van God.

Jezus toonde zich in het evangelie genereus en Hij wilde dat
ook zijn leerlingen genereus waren, niet kleinzielig. Elke
goede daad telt mee, wie ze ook verricht. “lemand die een
wonder doet in Mijn Naam zal niet zo grif ongunstig over Mij
spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.” Aan iemand een
beker water geven, omdat hij van Christus is, dat is een
Kleinigheid, maar telt wel mee. Alles wat de missie van Jezus



bevordert, is van waarde. Elke goede daad draagt bij aan Zijn
missie om het Rijk van God in deze wereld te vestigen.

Omgekeerd, elke slechte daad schaadt het Rijk van God. Jezus
gebruikte sterke beeldtaal: als jouw hand of voet of oog
aanleiding tot zonde geeft, hak ze dan maar beter af. Dat is niet
letterlijk bedoeld, het is Oosterse overdrijving, om duidelijk te
maken dat slechte daden altijd afbreuk doen aan jezelf of
anderen en aan de opbouw van het Rijk van God.

Het woord van God geeft ons vandaag de blijde boodschap,
dat wij de Heilige Geest van God hebben ontvangen. Hij
schenkt ons Gods rijkdom. Hij opent ons, haalt ons uit het
egoisme van de boze daden. Hij laat ons de goedheid van God
delen en uitdelen.



