
Preek 28ste zondag door het jaar B 

“ Ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen” 

Beste broeders en zusters, 

Toen ik begon met de voorbereiding van deze preek gingen mijn gedachten 

meteen uit naar mijn retraite in Assisi dit jaar. Elk jaar neem ik de tijd voor een 

persoonlijke retraite, en dit jaar had ik Assisi gekozen voor mijn retraite. Een 

paar jaar geleden was ik al eens in Assisi geweest, maar dat was slechts voor 

een korte dag, samen met andere seminaristen. Deze keer heb ik mij tijdens de 

retraite verdiept in het leven van de heilige Franciscus van Assisi en zijn 

spiritualiteit. Ik bezocht verschillende zijn kerken, las over zijn leven, bad bij zijn 

graf, en droeg meerdere keren de heilige Mis op in de basiliek. Zo ontmoette ik 

de man die alles heeft losgelaten uit liefde tot God. Alles ‘loslaten’ voor God en 

alles ‘loslaten’ voor de medemensen, dat was het leven van Franciscus van 

Assisi. ‘Loslaten’ is het thema van deze zondag, ‘loslaten’ voor God en ‘loslaten’ 

voor het welzijn van anderen. 

In het evangelie van vandaag zien we hoe Jezus de rijke jongeman uitnodigt om 

zijn bezittingen los te laten, aan de armen te geven, en Hem te volgen. Deze 

uitnodiging klinkt niet alleen voor die jongeman, maar ook voor ons. Jezus 

maakt duidelijk dat ‘loslaten’ een essentieel onderdeel is van onze christelijke 

roeping. 

‘Loslaten’ betekent niet, dat we niets mogen hebben of dat we niet mogen 

genieten van de dingen die we bezitten. Het gaat erover dat we onze rijkdom 

niet tot een afgod maken. Jezus wil dat we vrij zijn – vrij van alles wat ons hart 

gevangen houdt. Hij wil dat we volledig op Hem vertrouwen en Hem volgen. 

Maar waarom vraagt Jezus ons om ‘los te laten’? Als we vasthouden aan 

materiële dingen of onze eigen plannen, is er vaak minder ruimte voor God in 

ons leven. Jezus nodigt ons uit om ‘los te laten’, zodat we ruimte kunnen maken 

voor Hem en voor anderen. ‘Loslaten’ betekent, dat we vertrouwen op Gods 

kracht, in plaats van op onze eigen kracht. Jezus belooft, dat als we ‘loslaten’, 

we iets beters zullen ontvangen, namelijk "Een schat in de hemel." Wanneer we 

durven ‘loslaten’, ontdekken we dat God ons geeft wat we écht nodig hebben. 

We denken vaak dat bezit ons gelukkig maakt, maar in werkelijkheid houden 

deze dingen ons soms gevangen. Jezus leert ons dat ware vrijheid te vinden is 

in overgave aan God en in het ‘loslaten’ van onze angst en zorgen. 



Broeders en zusters, Jezus nodigt ons vandaag uit om ‘los te laten’. Hij vraagt 

aan ons: "Heb je iets ‘los te laten’?" Dat is een vraag die de kern van deze 

zondag raakt, want ‘loslaten’ maakt ons vaak angstig.  ‘Loslaten’ is geen 

gemakkelijke weg, maar het is de weg naar vrijheid, vrede en vreugde. Laten 

we bidden dat God ons de kracht geeft om ‘los te laten’ en te vertrouwen op 

Zijn liefde en zorg. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


