Preek
Beste broeders en zusters,

De meesten van jullie hebben catechese gevolgd in de kinderjaren, en, zoals ik
heb gehoord, gebeurde dat vaak op school. In India is dit anders: daar krijgen
kinderen en jongeren catecheselessen op zondag in de kerk, van hun zesde tot
hun zeventiende levensjaar. Zij beginnen met de Heilige Mis en daarna krijgen
zij catechese les. Gedurende die jaren leren kinderen en jongeren over de
Bijbel, de liturgie, de kerkgeschiedenis, de normen en waarden, enzovoorts.
Die catechese is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Regelmatig gaan
de kinderen samen met hun leraar op bezoek bij diaconale activiteiten,
waardoor ze een dieper inzicht krijgen in het leven en in wat het geloof
praktisch kan betekenen.

Het evangelie van vandaag was als een catechese les — maar deze vond niet
plaats op een zondag in de kerk, maar op een zaterdag in de tempel van
Jeruzalem. In die catechese les was Jezus de leraar en de twaalf leerlingen
waren zijn studenten. Jezus wilde hen een belangrijke levensles meegeven:
Hoe kunnen zij met een goddelijke ogen naar anderen kijken? Hoe kunnen wij
met goddelijke ogen naar anderen kijken? Die vraag staat centraal op deze
zondag.

Twee vrouwen speelden een belangrijke rol in de lezingen. Beide vrouwen
waren een symbool van armoede en hulploosheid, want zij waren twee arme
weduwen. De twee penningen van de arme weduwe in het evangelie hadden
weinig waarde in de ogen van de wereld. Maar Jezus zag iets wat de anderen
niet zagen, namelijk de ware waarde van haar gave. Hij zei: "Voorwaar, Ik zeg u:
die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist
wierpen; allen wierpen ze er iets in van hun overvloed maar zij offerde van haar
armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest."

Jezus zag en waardeerde de intentie van deze weduwe. Voor Hem ging het niet
om hoeveel geld ze gaf, maar met welk hart zij gaf. We oordelen vaak op grond
van wat we kunnen zien. We letten op iemands uiterlijk, prestatie, positie of
achtergrond. Maar God kijkt anders. Hij kijkt naar ons hart en naar wie we echt
zijn. Voor Hem zijn onze intenties, onze liefde en trouw belangrijker dan ons
uiterlijk of onze prestaties.



Vandaag nodigt de Kerk ons uit om na te denken over wat we geven en hoe we
geven. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om onze tijd, aandacht
en liefde. Jezus leert ons dat een klein gebaar in Gods ogen heel waardevol kan
zijn. Wat de wereld klein vindt, kan veel waarde hebben als we het met liefde
doen. Laten we, net als de weduwen in de lezingen, geven vanuit ons hart. God
ziet en waardeert onze toewijding, hoe klein die ook mag zijn. God roept ons
op om ook anderen te zien met Zijn ogen—met liefde, barmhartigheid en
begrip. Laten we deze boodschap in ons leven toepassen en bidden om een
hart dat steeds meer lijkt op dat van God. Amen.



