Preek: Donkere dagen zonder licht en warmte

“Hemel en aarde zullen voorbijgaan. Maar mijn woorden zullen niet
voorbijgaan”

Beste broeders en zusters, in ons dekenaat Maastricht vindt er maandelijks een
doopvoorbereidingsavond plaats. Tijdens deze avond komen de ouders van de
dopelingen samen en spreken wij over de betekenis van het doopsel. Een
belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is het groepsgesprek. Daarin praten
de ouders samen met de begeleiders over de katholieke opvoeding van de
kinderen in onze samenleving.

In november vond deze bijeenkomst plaats in onze parochie. Een van de
belangrijke thema’s van de groepsdiscussie was: ‘de angst en zorg over de
toekomst van de kinderen’. Tijdens deze discussie deelden ouders hun
onzekerheden over de toekomst van hun kinderen. Ze spraken over hun angst
voor oorlogen, de stijgende kosten van het levensonderhoud en de snelle
sociale veranderingen, die hen zorgen baren.

De ouders zien donkere dagen in het leven van hun kinderen, dagen zonder
licht en warmte. Hebt u dat misschien ook ervaren in uw eigen leven? Velen
van ons kennen momenten waarop alles zwaar en donker lijkt. Voor sommigen
komt dat door het verlies van een dierbare, door een ziekte die het leven
verandert, door een verbroken relatie, door ouderdom of een teleurstelling die
alles overhoop haalt. Zulke momenten kunnen ons het gevoel geven dat licht
en warmte verdwenen zijn.

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over moeilijke tijden. Hij vertelt
over een verduisterde zon, vallende sterren en onrust. Het kan ons angstig
maken, want het klinkt alsof alles verwoest wordt. Maar Jezus heeft een
boodschap van hoop. Hij zegt dat God bij ons blijft, zelfs in de donkerste
momenten. Midden in de chaos en duisternis komt de Mensenzoon, Jezus zelf,
met licht en kracht. Dat betekent dat donkere dagen niet het einde zijn, maar
een teken dat er iets nieuws komt, dat God bezig is om ons te redden.

Jezus gebruikt het voorbeeld van een vijgenboom. Als je ziet dat de bladeren
groeien, weet je dat de zomer komt. Zo mogen wij, zelfs in moeilijke tijden,
hopen op betere dagen. Denk aan de kleine dingen in uw leven die hoop
geven: een vriendelijk woord, een helpende hand, een schouderklop of een
moment van rust. Deze lichtpuntjes zijn tekenen dat God dichtbij is.



Beste broeders en zusters, Jezus vraagt ons om waakzaam te zijn. Dat betekent
dat we ons hart open moeten houden voor Zijn aanwezigheid, ook als we Hem
niet meteen ervaren. Vertrouw erop dat God werkt, zelfs in stilte of wanneer
alles tegenzit. Dus, laten we niet opgeven. Donkere dagen horen erbij, maar ze
duren niet voor altijd. Achter de wolken schijnt de zon. God belooft dat Zijn
liefde nooit stopt. Midden in de duisternis mogen we ons herinneren dat we
niet alleen zijn. Zelfs in de diepste nacht zijn er altijd lichtjes van hoop te
vinden. Laten we die hoop vasthouden en vertrouwen op Jezus’ woorden:
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan. Maar mijn woorden zullen niet
voorbijgaan”. Amen.



