
Preek – 4e zondag van Advent, jaar C 

Beste broeders en zusters,  

Ik ben 3,5 jaar kapelaan geweest in de parochies van Eijsden en omgeving. Een 

van mijn mooiste herinneringen aan deze parochies zijn de Bronkdagen.  

De Grote Bronk vraagt enkele maanden voorbereiding en op de Bronkzondag 

zelf vraagt zij extra inzet. Rond vijf uur ’s ochtends trekt de trommelgroep door 

de straten om iedereen wakker te maken. Dit is een bijzondere oproep om ons 

gereed te maken voor de feestdag. Al snel is iedereen wakker en begint met de 

voorbereiding. Mensen versieren hun huizen en hangen de vlaggen op. De 

jongeren maken bloemtapijten en versieren de straten met takjes. Al spoedig 

staat iedereen klaar voor de grote sacramentsprocessie.  

Ik denk dat we dit soort spoed ook nodig hebben op onze spirituele reis. Ons 

christelijke leven is als een reis, een reis samen met God, een reis in God en 

een reis voor God. Net zoals Maria in verwachting van het kind Jezus met 

spoed naar het bergland reisde. 

Wij hoorden in het evangelie dat Maria, nadat ze de boodschap van de engel 

had ontvangen, met spoed op weg ging naar het bergland. Ze wilde haar nicht 

Elizabeth bezoeken, die ook een wonder beleefde: zij was immers zwanger 

geworden op haar oude dag. Waarom ging Maria met spoed naar Elizabeth? 

De reis was niet gemakkelijk. Maria moest door bergland reizen. Toch ging ze 

met spoed. Haar liefde en verlangen om Elizabeth te zien, gaven haar snelheid. 

Dit laat ons zien hoe belangrijk het is om niet stil te blijven zitten, maar actief 

op weg te gaan naar mensen die ons nodig hebben. 

Toen Maria aankwam, gebeurde er iets bijzonders. Elizabeth voelde de baby in 

haar buik van vreugde bewegen. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en 



begroette Maria met de prachtige woorden: “Gij zijt gezegend onder de 

vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Deze ontmoeting werd een 

moment van diepe vreugde. 

Beste broeders en zusters, hoe verlopen onze ontmoetingen met onze 

medemensen? Zijn het vreugdevolle ontmoetingen? Wat kunnen wij op deze 

laatste zondag van de Advent van Maria leren? Maria wachtte niet, maar ging 

met spoed op weg. Ook wij worden uitgenodigd om in actie te komen. 

Misschien is er iemand in uw leven die wacht op een bezoek, een telefoontje of 

een vriendelijk woord. Misschien is er iemand in uw omgeving die steun of 

bemoediging nodig heeft. Kerstmis is een tijd van ontmoeting, zoals Maria haar 

nicht Elizabeth ontmoette. 

Maria laat ons zien, dat geloven niet alleen iets is voor onszelf, maar dat het 

ons in beweging brengt. Zij ging op weg met vreugde en vertrouwen. Laten we 

in deze laatste dagen van de Advent hetzelfde doen als moeder Maria en de 

mensen van de Grote Bronk: met spoed op weg gaan om het kind Jezus in onze 

medemensen te ontmoeten. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


