Tweede Kerstdag, St. Stefanus, 26 December 2024 OLV

Openingswoord

Hartelijk welkom, broeders en zusters, bij de Eucharistieviering op de tweede
Kerstdag. Daags na het hoogfeest van Christus’ Geboorte gedenken wij de eerste
christen, die met zijn bloed voor Hem heeft getuigd: Sint Stefanus. In de jonge
kerkgemeenschap in Jeruzalem, nog maar enkele jaren na de verrijzenis en
hemelvaart van Jezus Christus, was Stefanus een leerling van de apostelen.
Samen met zes anderen werd hij gekozen voor het diakenambt, om de apostelen
bij te staan in hun taak van ondersteuning van de armen in de kerkgemeenschap.
Hij bleek een man vol geloof en Heilige Geest, machtig in woord en daad. Zijn
getuigenis wekte ergernis en vijandschap op en tenslotte werd hij door het
Sanhedrin ter dood veroordeeld. Lucas heeft zijn getuigenis en marteldood
beschreven in de Handelingen van de Apostelen. Stefanus riep uit: “Ik zie de
hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand”. Door de komst
van Gods Zoon op aarde is de hemel open gegaan. Ook voor ons staat de hemel
open. In deze Eucharistie danken wij God, dat Hij de hemel voor ons heeft
geopend.

Preek

In de Basiliek komen dagelijks veel mensen op bezoek om het gebouw te
bekijken. Als wij dan ergens een deur open laten, komen mensen direct naar
binnen om te kijken. Een open deur is altijd aantrekkelijk voor mensen: wat is
achter die deur, wat is daar te zien? Op plekken waar wij normaal niet kunnen
komen, gaan wij graag eens kijken. Daarom verheugen zich de open kerken
dagen of de open monumentendagen of de open klooster dagen in een grote
belangstelling.

Vandaag, op de tweede kerstdag, zou je kunnen zeggen dat wij de ‘open hemel
dag’ houden. Stefanus riep vlak voor zijn marteldood uit: “Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand”. Wij kunnen dat begrijpen als
een soort visioen dat hem vlak voor zijn sterven werd gegund, een persoonlijk
inkijkje in zijn nabije toekomst.

Toch betekent zijn uitroep meér. Stefanus brengt onder woorden dat met de
komst van Jezus Christus op aarde de hemel voor ons mensen is geopend. Door
de menswording van Gods Zoon, door zijn woorden daden, door zijn lijden,
dood, verrijzenis en hemelvaart heeft Hij de hemel geopend voor ons. Hij zette
als het ware de deur van de hemel open en wij kunnen binnengaan in die ruimte
van Gods eeuwigheid, die eerst voor ons gesloten bleef. De ‘open hemel dag’
vieren wij op deze tweede kerstdag.



Toen Stefanus uitriep: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan
Gods rechterhand”, reageerden zijn vijanden met luidkeels schreeuwen en hun
oren toestoppen. Zij wilden zijn woorden niet horen, beschouwden zijn woorden
als een godslastering. Zij sloten zich af voor het getuigenis van Stefanus. Terwijl
de deur naar de hemel geopend werd, ging de deur van hun geest en hart dicht.
Zij sloten zich op in hun eigen overtuiging. Inderdaad worden de mensen
uitgenodigd voor de open hemel dag, maar zij kunnen hun oren ook toestoppen
voor de uitnodiging.

Het Kerstfeest is voor ons een uitnodiging voor de ‘open hemel dag’. “Ik zie de
hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand”. De hemel boven
de aarde is open gegaan. Dat was de betekenis van de engelen die aan de herders
op de velden verschenen en hen op weg bracht naar Bethlehem. Dat was ook de
bijzondere ster aan de hemel die verscheen aan de wijzen uit het Oosten en die
hen op weg bracht naar Bethlehem. Met Kerstmis is de hemel boven de aarde
open gegaan. Laten ook wij in ons leven op weg gaan naar die geopende hemel.



Voorbeden Tweede Kerstdag ( H. Stefanus )

Vandaag waarop wij de sterfdag van de H. Stefanus gedenken, bidden we op
zijn voorspraak:

1. Voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof
of omdat ze opkomen tegen onrecht;
dat ze standvastig mogen blijven
en mensen tot andere inzichten brengen.
Laat ons bidden.....
2. Voor de slachtoffers van oorlog, geweld of rampen,
dat er hulp mag komen voor de overlevenden.
Laat ons bidden.....
3. Voor hen die anderen onderdrukken, pesten of kwetsen;
dat ze tot inkeer mogen komen
en barmhartigheid mogen ondervinden.
Laat ons bidden....
4. Voor de zieken in onze parochies;
voor allen die het moeilijk hebben:
dat ze Gods goedheid mogen ontmoeten
in mensen die hen helpend nabij zijn.
Laat ons bidden....
5. Voor hen die ons ontvallen zijn ... ( misintenties ):
dat ze in eeuwige vrede mogen zijn
en over de grens van de dood heen met ons verbonden blijven.
Laat ons bidden....

Goede God, bij wie niets onmogelijk is en die zelfs Paulus hebt vergeven, die
toeliet dat Stefanus gemarteld werd, reken ook onze soms zo onverschillige
houding niet aan en sterk ons met Uw H. Geest, dat vragen we U door Christus
onze Heer. Amen.



