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Inleiding 

Broeders en zusters, 

Welkom bij de Eucharistieviering  op de derde zondag van de 

Advent, een vreugdevolle zondag. Hoe vaak lachen wij op een 

dag? Glimlachen, innerlijk lachen, schateren. Het is wel 

typisch menselijk, dat wij blij kunnen zijn en dat uiten met 

gelach. Zeker is er heel wat in ons leven en in onze wereld, 

waar wij niet vrolijk van worden; het lachen vergaat je soms. 

Maar vandaag is er de uitnodiging om blij te zijn, vreugdevol, 

lachend. Want Kerstmis is nabij, het blije feest van de komst 

van God in onze wereld. Ook in deze Eucharistie komt Hij 

naar ons toe. Deze Eucharistie mag ons blij maken.  

     

Preek 

Broeders en zusters, de Italiaanse schrijver Umberto Eco 

schreef een beroemde roman met de titel ‘De Naam van de 

Roos’, een roman die ook verfilmd werd. Misschien hebt u het 

boek gelezen of de film gezien. Het verhaal speelt in de 

Middeleeuwen in een monnikenabdij met een rijke 

bibliotheek. Een blinde ex-bibliothecaris hield daar een oud 

manuscript verborgen, dat over het ‘lachen’ ging. Lachen is 

typisch menselijk. Maar de monnik was tegen het lachen, 

omdat het zou getuigen van onvolmaaktheid. Jezus en de 

apostelen hadden nooit gelachen, beweerde hij. Verbeten 

bewaakte de monnik de geheime toegang tot het boek. Intriges 

volgden, mysterieuze gebeurtenissen, gewelddaden en 

tenslotte een grote brand die de bibliotheek in as legde. Het 

manuscript over het ‘lachen’ werden vernietigd.  

 

Is ons sindsdien het lachen vergaan? Nee, gelukkig niet. Deze 

derde zondag van de Advent is zelfs een zondag van blije lach. 

Het is een grote misvatting, dat Jezus, Maria en de apostelen 

niet zouden hebben gelachen. Vreugde en blijdschap komen 

vaak voor in de Bijbel. “Sion, jubel van vreugde, juich Israël”, 

klonk het in de lezing. “Verheug u in de Heer … Nog eens: 

verheugt u!”, zei de lezing. Waarom deze vreugde? Omdat de 

komst van de Heer nabij is. Kerstmis is een feest, dat uitnodigt 

tot lachen.  

 

Wanneer in een familie een kindje op komst is en geboren 

wordt, is er een blijde stemming. Vergelijkbaar is er blijdschap 



en vreugde nu wij de geboorte van het Kind van Bethlehem 

gaan vieren. Het christelijke geloof is een blij geloof, dat een 

lach op ons gezicht mag brengen. Want God is naar ons 

toegekomen als een God-met-ons in lief en leed. Die goedheid 

van God nodigt ons uit, om ons ook die goedheid eigen te 

maken.  

 

De mensen die naar Johannes de Doper kwamen om zich te 

laten dopen, vroegen aan hem: “Wat moeten wij doen?”  

Johannes gaf hun ten antwoord: ‘deel met anderen, wees 

eerlijk, wees rechtvaardig’. Kort gezegd: ‘wees een goede 

medemens voor anderen’. Goedheid maakt mensen blij. Hoe 

donker is de stemming van mensen die alles voor zich houden, 

die gierig en hebzuchtig zijn, die gewelddadig zijn. Charles 

Dickens heeft in zijn verhalen zulke figuren prachtig gestalte 

gegeven: de verbeten vrek, de hebberige uitbuiter. Daar kan 

geen lachje vanaf.  

 

Zeker, er is veel in onze wereld dat ons het lachen doet 

vergaan. Toch mogen wij vanuit ons geloof blij zijn en 

vreugdevol Kerstmis gaan vieren. Wij staan er niet alleen voor. 

God kwam naar ons toe en is altijd met ons. Dat geloof maakt 

ons van binnenuit goed en blij.  

 

  

 

 

  


