Preek

“Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm
zijt, want aan u behoort het Rijk Gods”.

Beste broeders en zusters, Het immigratieprobleem is een wereldwijd
vraagstuk dat veel landen en samenlevingen bezighoudt. Miljoenen mensen
verlaten hun thuisland vanwege oorlog, armoede, vervolging of
klimaatverandering. Sommigen zoeken veiligheid als vluchtelingen, anderen
hopen op economische kansen. Veel landen verzetten zich tegen illegale
migratie en deporteren deze mensen terug naar hun vaderland. leder land
heeft zijn eigen normen en waarden. Wie zich daar niet aan wil houden, kan
worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst. Vandaag horden we in het
evangelie over het Hemelse Rijk. Dat Rijk is bestemd voor de armen, de
hongerigen, de treurenden en degenen die gehaat worden.

Jezus spreekt in de Zaligsprekingen geen vrome wens uit of enkel troostende
woorden. Hij daagt ons uit! Zijn boodschap keert de waarden van deze wereld
volledig om. De samenleving leert ons dat macht, succes en rijkdom de sleutels
tot geluk zijn. Maar Jezus zegt iets totaal anders: ware gelukzaligheid is voor de
armen, de hongerigen, de treurenden en zij die omwille van Hem gehaat
worden. Deze mensen zegent God.

Waarom heeft God een bijzondere liefde voor de armen? De armen hebben
geen rijkdom, macht of invloed. Ze zijn vaak onderdrukt en hulpeloos. Ze
hebben niemand anders om op te vertrouwen dan God. Juist daarom stellen ze
hun volledige hoop op Hem. Dit zijn de mensen die Jezus “zalig” noemt.

Toch spreekt Jezus niet alleen over materiéle armoede. Hij veroordeelt rijkdom
niet en zegt niet dat we geen materieel welzijn mogen nastreven. Zijn
waarschuwing gaat over gehechtheid aan bezit. Als rijkdom onze focus wordt,
lopen we het gevaar God te vergeten en blind te worden voor de noden van
anderen.

Maar er is een ergere vorm van armoede dan materiéle armoede: de armoede
van het hart. Dit is de armoede van eenzaamheid, leegte en het gevoel niet
geliefd te zijn. Velen lijden hieraan, zelfs als ze alles bezitten wat de wereld te
bieden heeft. Een leven zonder liefde, zonder doel en zonder geloof is een
leven in diepe armoede.



Beste broeders en zusters, Jezus daagt ons uit om te leven in eenvoud,
eerlijkheid en vrijgevigheid. Echt geluk ligt niet in bezit, maar in het volgen van
Gods wil, in aanvaarding van wie we zijn en in het delen van onze zegeningen
met anderen. Moge God ons zegenen en ons de kracht geven om de geest van
de Zaligsprekingen te leven, zodat we niet alleen christenen zijn in naam, maar
vooral in daden. Amen



