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Er gaat een wereld voor je open 
 
In de evangelie-lezing van vandaag begint het laag bij de grond. In het dal van de Jordaan, in 
de laagste streek van het land Israël, in de leegte van de woestijn, de plek waar niets groeit, 
waar je wat sprinkhanen moet vangen om nog iets te eten hebben, waar de hele dag de zon 
brandt en geen boom is om onder te rusten. En een Johannes die alleen maar boete en bekering 
predikt, en mensen wijst op hun verkeerde levensstijl. Daar, in het water van de Jordaan, 
vraagt Jezus aan Johannes om gedoopt te worden. Johannes dompelt Jezus onder, giet teugen 
water over hem heen, water dat weer terugvloeit naar de aarde. 
 En dan opeens, na de doop, breekt daarboven de hemel open, en openbaart zich de 
Drieëenheid, de Heilige Geest als een duif, de Vader als de stem uit de hemel die tot Jezus 
zegt: “Jij bent mijn Zoon, de Welbeminde, op jou heb ik mijn behagen gesteld”. En dan weet 
Jezus precies wat daarmee bedoeld wordt. Het staat in Psalm 2, waar God de Heer met precies 
dezelfde woorden Zijn Zoon aanstelt als Messias en Koning over alle volkeren: “Jij bent mijn 
Zoon, ik heb jou heden voortgebracht” (Ps 2,7). Dat is oude Bijbelse taal, voor iedereen 
verstaanbaar en overduidelijk. 
 Wat een  contrast! Het lagere, het aardse en dan opeens het hemelse, het allerhoogste. 
Opeens is er een andere werkelijkheid opengebroken. Van het laag-bij-de-grondse van het dal 
van de Jordaan gaat onze blik plotseling omhoog, maar de hemel. Een andere wereld breekt 
open. 
 
Wanneer wij in deze kerk een kind dopen, gaat dat ook zo. Natuurlijk niet zo heftig als bij 
Johannes. Allereerst is er het doopsel, de onderdompeling in water, of de overgieting met 
water. Zoals ook Johannes water goot over Jezus, zo gieten wij het water over de hoofdjes van 
onze dopelingen.  
 En zoals bij Johannes na de onderdompeling een doorbraak naar boven, naar het hemelse. 
volgde, zo gaat er voor onze dopelingen aan het begin van hun leven een nieuwe wereld open. 
 Want, zoals bij Jezus in de Jordaan, God zelf zijn Geest over hem uitstortte, zo worden ook 
nu, onze kinderen hier in deze kerk gedoopt God’s Heilige Geest.  
 
Door de doop ging voor Jezus een wereld open. En ook voor onze kinderen gaat bij de doop 
een wereld open. Jezus werkt voortaan in de kracht van Gods Geest, zoals de kinderen die wij 
hier dopen, in de kracht van het sacrament, geïnspireerd door de Heilige Geest, gaan groeien 
als kinderen van God, en die mooie wereld van Gods Blijde Boodschap gaan ontdekken.. 
 
Bij de doop gaat een wereld open. Maar het is wel een wereld die je zelf zal moeten maken. 
Want bij de doop geven wij aan onze dopelingen een opdracht mee. Ook Jezus kreeg bij Zijn 
doop in de Jordaan een opdracht, een levensopdracht. De profeet Jesaja verwoordt het, zoals 
we lazen in de eerste lezing van vandaag:  het geknakte riet niet breken” ... “de kwijnende 
vlaspit niet doven” ... “gerechtigheid laten stralen” ... “een licht zijn voor de volkeren” 
...“blinden de ogen openen” ... “gevangenen bevrijden” ... Dat wordt Zijn levensopdracht. Dat 
is de wereld die voor Jezus opengaat in het begin van zijn openbaar leven.  
 
Dat is ook de wereld die voor onze dopelingen opengaat. Aan ons als ouders, als 
medegelovigen, om onze kinderen te begeleiden, om die mooie wereld, die de profeet Jesaja 
ons vandaag schetst, ook waar te maken. 
 
Maar ook wij, wij zijn allen ooit gedoopt in water en Heilige Geest. Ook wij hebben toen een 



levensopdracht gekregen. Hoe staat het daarmee? Aan ieder van ons het antwoord. 
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