Preek
Waar is uw woestijn?
“Het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart,”

Beste broeders en zusters, vakantie maakt deel uit van ons leven. Vaak reizen
we naar andere landen om tot rust te komen en even afstand te nemen van
ons dagelijks leven. Het is een moment van ontspanning en een voorbereiding

op iets groters.

Sommigen brengen hun vakantie door in een stad. Anderen vinden
ontspanning aan het strand of in de rust van de natuur. Zelf vind ik mijn rust
vooral in de natuur, meer dan in een drukke stad. Ik ga graag op avontuur of
wandel op de Sint-Pietersberg of langs de oever van de Maas. Maar weinig
mensen kiezen ervoor om hun vakantie door te brengen in een woestijn,
vanwege de harde realiteit van de natuur daar: het droge klimaat, het gebrek
aan water, de eenzaamheid en de felle wind maken de woestijn tot een

uitdaging.

Vandaag hoorden we in het evangelie hoe Jezus veertig dagen in de woestijn
verbleef. Daar werd Hij op de proef gesteld door de duivel. Maar Jezus bleef

trouw aan God en liet zich niet verleiden.

De woestijn is in de Bijbel altijd een bijzondere plek. Het is een plek van stilte,
eenzaamheid, bezinning en soms ook beproeving. Maar het is ook een plek van
Gods aanwezigheid. Het volk Israél trok veertig jaar door de woestijn, voordat
het het beloofde Land bereikte. Jezus bereidde zich in de woestijn voor op zijn

zending.



Beste broeders en zusters, wij komen in ons eigen leven soms in een ‘woestijn’
terecht, bijvoorbeeld in het geval van een mislukte relatie, bij het verlies van
een dierbare, door een ongeneeslijke ziekte, door eenzaamheid. Ook lege
kerken kunnen als een woestijn worden ervaren. Dit zijn allemaal voorbeelden
van ‘woestijnen’ in ons leven, plekken zonder hoop en toekomst. Hoe gaan wij
als christenen om met zulke woestijnervaringen? Net als Jezus worden we
uitgedaagd om te kiezen: laten we ons leiden door onze eigen verlangens en

angsten, of blijven we trouw aan God?

Jezus laat ons zien hoe we sterk kunnen blijven. Hij antwoordde de duivel met
woorden uit de Bijbel en bleef vertrouwen op God. Dit leert ons dat we niet
alles alleen hoeven te doen. Gods woord en ons gebed kunnen ons helpen in
moeilijke tijden.

De Veertigdagentijd is een periode om na te denken over onze eigen 'woestijn'
en deze ‘woestijn’ te transformeren tot een plek van ontmoeting met God. De
‘woestijn” wordt een ontmoetingsplek met God, wanneer we vanuit Zijn Woord
leven. Zoals we in de tweede lezing hoorden: 'Het woord is vlak bij, het is in uw
mond, het is in uw hart.' In de woestijn van ons leven sterkt en bemoedigt
Gods Woord ons. Gods Woord helpt ons om met vertrouwen te zeggen: “De

Heer is mijn herder, niets kom ik tekort” (Ps. 23). Amen.



