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Inleiding 

Ons leven is vol woorden, die wij zelf spreken of die 

wij anderen horen spreken. Woorden die wij lezen, 

boeken vol. Berichten in mails, appjes die wij elkaar 

sturen. Woorden. Op deze zondag spreken de 

lezingen over woorden. Wat brengen zij teweeg? 

Wat bewerken zij? Aan woorden kun je mensen 

leren kennen. Ook God leer je aan zijn woorden 

kennen. Zij verwoorden wat in Zijn grote hart 

omgaat en hebben altijd liefdevolle bedoelingen. 

Laten wij er met geloof naar luisteren in deze 

Eucharistieviering.     

 

Preek 

Broeders en zusters,  

“Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van 

over.” Zo eindigde dit evangelie. Het is een 

spreekwoord geworden. “Waar het hart van vol is, 

daar loopt de mond van over.” Wij ervaren het 

dagelijks. Als wij groot nieuws hebben of erg blij 

zijn over iets, of erg kwaad, of verdrietig, dan willen 

wij dat vertellen, delen met anderen. Hoe doen wij 

dat? Vooral met woorden. Ja, er is ook non-verbale 

communicatie, lichaamstaal, maar toch vooral met 

woorden laten wij weten wat ons van binnen 

beweegt en op het hart ligt. “Waar het hart van vol 

is, daar loopt de mond van over.”  

 

Vanmiddag was ik uitgenodigd bij de 

‘Machseuverdrach’ in het stadhuis. Dan beleef je dat 

Carnaval ook een feest van woorden is. 

Humoristische toespraakjes, autoriteiten toeken, en 

natuurlijk Mestreechse carnavalsliedjes, want ook 

dat zijn woorden. “Waar het hart van vol is, daar 

loopt de mond van over”.  

 

Met verbazing hebben wij de laatste weken ook naar 

de woorden geluisterd op het politieke wereldtoneel. 

Voorzichtige woorden, vage woorden, brutale 

woorden, onredelijke woorden, bravoure, bluf, 



beledigingen. Ook daar geldt: “Waar het hart van vol 

is, daar loopt de mond van over.”  

 

Wat bladeren en vruchten zijn aan de bomen en 

struiken, dat zijn woorden bij mensen. Zoals 

bladeren en vruchten mooi kunnen zijn, zoet en 

lekker, maar ook lelijk, wrang, zelfs giftig, zo is het 

ook met woorden van mensen. Zij kunnen iets goeds 

teweeg brengen, maar ook kwaad aanrichten.  

 

De lezing en het evangelie laten ons daarover 

nadenken. Woorden zijn uitingen. Zij brengen iets 

naar buiten, zij vertolken wat in ons binnenste, in 

ons hart aanwezig is. Daar gaat het Jezus om: hoe is 

ons binnenste, ons hart? “Een goed mens brengt het 

goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn 

hart; maar een slechte brengt het slechts tevoorschijn 

uit de schat van slechtheid”. Het is belangrijk om in 

ons hart een ‘schat van goedheid’ te verzamelen, 

door dicht bij God te blijven en zijn woorden van 

wijsheid in ons op te slaan, door het goede 

voorbeeld van anderen te zien en te horen, door de 

Eucharistie die wij nu vieren. Die ‘schat van 

goedheid’ in ons hart laat ons goed, oprecht, eerlijk, 

vredelievend en opbouwend spreken.  

 

 


