Preek — “Durf je te bidden?”

Beste broeders en zusters, in juli 2023 mocht ik samen met 53 jongeren uit het
bisdom Roermond deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Lissabon. Met
de bus reisden we door Europa — via Parijs, Lourdes, Burgos en Fatima — op weg
naar een ontmoeting met duizenden jongeren uit alle hoeken van de wereld.
Het was meer dan een reis. Het werd een pelgrimage. Een weg vol
ontmoetingen, stilte, vreugde en geloof. Een reis die mijn hart raakte en mijn

geloof heeft verdiept.

Eén moment blijft me bijzonder bij. Onderweg stopten we in Burgos, een
sfeervolle Spaanse stad. In de ochtend trokken we in groepen, onder
begeleiding van priesters, de stad in. Wat begon als een culturele
ontdekkingstocht, groeide uit tot een geestelijke ervaring. We wandelden,
spraken met mensen, bezochten kerken en stonden stil bij de manier waarop

het geloof leeft buiten onze vertrouwde omgeving.

Bij de kathedraal in Burgos spraken we met een jonge Spaanse man. Het was
een gewoon gesprek, vriendelijk en open, totdat een van onze deelneemers
plotseling vroeg: “Mogen we voor jou bidden?” De man keek verrast, maar
was ook geraakt. En hij zei ‘ja’. Daar, midden op straat, baden we samen voor

een onbekende man, zomaar, in het volle daglicht.

Het was een klein moment, maar het voelde groots aan, heilig zelfs, spannend
ook. Want durf je dat? Durf je zomaar Gods liefde uit te spreken over een
ander — op school, in je gemeenschap, in je gezin, tegenover je kinderen en

kleinkinderen? In het openbaar, zonder te weten hoe het ontvangen wordt?

Durf jij te bidden? Die vraag is bij me blijven hangen: Durf jij te bidden voor

een ander, met je hele hart?



Bidden lijkt soms gemakkelijk. Als je dankbaar bent, als alles goed gaat. Maar
vaak is het moeilijk. Vooral als je moet bidden voor iemand anders. lemand die
je niet kent. Of iemand die je pijn heeft gedaan. Of iemand van wie je denkt:

‘Die wil toch niets met God?’

Wij hoorden in het evangelie van vandaag dat Jezus bidt, niet alleen voor Zijn
leerlingen maar ook voor ons — hier en nu. Hij draagt ons in liefde, nog véor wij
Hem liefhebben. Dat is voorbede: je hart openen voor een ander. Niet uit

kracht van jezelf, maar gedragen door de heilige Geest, door liefde.

Beste broeders en zusters, wanneer wij bidden — voor onszelf en voor een
ander — gebeurt er iets bijzonders, iets wonderlijks. God nodigt ons uit om mee
te werken aan Zijn grote werk van genezing, troost en hoop. Zelfs de
eenvoudigste woorden die we uitspreken, kunnen een bron van kracht worden,

een lichtpuntje in de donkerste momenten.

Bidden is niet altijd gemakkelijk. Soms voelt het zwaar, kwetsbaar of onzeker.
Toch blijft het altijd krachtig. En het mooiste is dat we het nooit alleen hoeven
te doen. Jezus bidt met ons mee, elke dag, ieder moment. Laten we daarom
met moed en vertrouwen bidden, voor onszelf, voor elkaar en bovenal — met

liefde. Amen.



