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Opening 

Van harte welkom, broeders en zusters, bij deze feestelijke 

viering van Pasen. Een bijzonder woord van welkom voor 

Mgr. Fons Kurris, die vandaag in onze parochie zijn platina 

jubileum komt vieren. Wij zijn dankbaar, Mgr. Kurris, dat wij 

op deze Paaszondag met u het 65-jarig priesterjubileum mogen 

vieren zijn. U werd priester gewijd op 2 april 1960. U mocht 

een lang priesterleven hebben en een rijk en vruchtbaar 

priesterleven. U was werkzaam in de Christus’ 

Hemelvaartparochie in Sittard-Vrangendael, in de parochies 

van Eys/Wahlwiller en Nyswiller en vijftien jaren, tot u tachtig 

werd, hier in de parochie van Onze Lieve Vrouw 

Tenhemelopneming. Daarvóór hebt u in Rome kerkmuziek 

gestudeerd en, na de promotie in de kerkmuziek, was u 

gedurende veel jaren werkzaam als docent kerkmuziek aan het 

conservatorium, vooral deskundig in het gregoriaans. Veel 

kerkmusici hebt u opgeleid en de kerkmuzikale cultuur in ons 

bsdom bevorderd, ook in deze basiliek hebt u veel voor de 

kerkmuziek betekend. U had altijd een warm pastoraal hart 

voor de mensen en u hebt zich met kracht inzet voor de armen. 

Daarvan getuigen de vele projecten in arme landen en vooral 

de Gorettistichting in Eys, waarvan u bestuurslid was.  

Hartelijk welkom de familieleden van pastoor Kurris, die hem 

vandaag met blijheid en dankbaarheid begeleiden. Graag 

verwelkom ik ook emeritusbisschop Mgr. Frans Wiertz, die dit 

jubileum komt meevieren. Hartelijk begroet ik de mensen uit 

de parochies, waar pastoor Kurris werkzaam was, en die hun 

verbondenheid tot uitdrukking brengen door hun 

aanwezigheid. Wij houden voor onze jubilaris uiteraard een 

feestelijke mis met prachtige kerkmuziek. Ik begroet hartelijke 

het Basilicakoor en het Basilicaconsort en de solisten onder 

leiding van Hans Leenders en aan het orgel Poppeia Berden. 

Ter voorbereiding op de viering besprenkelen wij ons met het 

paaswater en zingen het ‘Vidi aquam’.  

    

Preek 

Broeders en zusters, zoals u weet, viert de katholieke Kerk dit 

jaar een ‘Heilig Jaar’, ‘Jubeljaar’ of ‘Jubileumjaar’ van onze 

verlossing. Het laatste bijzondere Jubileumjaar was het jaar 

2000. De meesten van ons herinneren zich die spannende 



overgang naar het derde millennium nog goed. Nu zijn wij 

alweer 25 jaren het derde millennium binnengetrokken. Wij 

zijn dankbaar, dat wij als Volk van God door de tijd mogen 

trekken op weg naar Gods eeuwigheid.  

 

Paus Franciscus heeft aan het Jubileumjaar 2025 de titel 

meegegeven ‘Pelgrims van Hoop’. ‘Pelgrims’, dat zijn mensen 

onderweg, niet zomaar ronddwalend, nee, op weg naar een 

doel, naar een heilige plaats, bijv. Rome of Jeruzalem of 

Lourdes. Vol goede ‘hoop’ zijn zij op weg, totdat zij die 

heilige plaats hebben bereikt.  

 

Vannacht (vandaag) zou ik u willen uitnodigen onszelf te zien 

als ‘pelgrims’, ‘pelgrims van hoop’. De drie heilige dagen van 

het lijden, sterven, begraven en verrijzen van onze Heer Jezus 

Christus, die wij nu vieren, zijn als een ‘pelgrimage’, een 

pelgrimstocht. Vannacht (vandaag) zijn wij aangekomen bij 

ons doel, de heilige plaats waarheen wij op weg waren, en dat 

is het lege graf.  

 

Op Witte Donderdagavond zijn wij onze pelgrimstocht 

begonnen met het Laatste Avondmaal. De Heer gaf ons 

voedsel mee voor onderweg, de Eucharistie, zijn eigen 

levenskracht. Daarna kwam de zware etappe van Goede 

Vrijdag, waarin onze Heer zijn kruis droeg en gekruisigd werd 

en in alle haast in een rotsgraf werd gelegd met een grote steen 

ervoor. Op Stille Zaterdag kwam onze pelgrimage tot stilstand. 

Wij konden de teleurstelling begrijpen van de apostelen en het 

verdriet van de vrouwen. Al hun hoop was vervlogen, een 

hopeloos echec. Maar toen was er de ongelooflijke ervaring, 

dat de steen van het graf was weggerold en dat het graf leeg 

was, en dat engelen tot de vrouwen zeiden: “Waarom zoekt ge 

de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen”.   

 

De pelgrimstocht van deze drie dagen weerspiegelt in zekere 

zin onze eigen levensweg. Wij zijn als christenen onderweg 

door het leven naar het eeuwige Pasen. De ‘hoop’ vergezelt 

ons daarbij altijd. (De Heer heeft ons in Zijn sacramenten en 

woorden voedsel gegeven voor onderweg. Zij versterken onze 

hoop dat het niet voor niks is wat wij geloven en doen.) Vooral 

in de zware etappes van de levensweg, als wij niet meer goed 

vooruit komen of dreigen stil te vallen, houdt de ‘hoop’ ons 

gaande. Wij hoeven niet hopeloos of wanhopig te worden, 



want er is perspectief, toekomst, dankzij onze verrezen Heer 

Jezus Christus.  

 

Onze platina jubilaris, Fons Kurris, was op zijn lange 

levenstocht zeker een ‘pelgrim van ‘hoop’. Als priester 

inspireerde hij mensen, hij toonde veel initiatieven om de 

Blijde Boodschap van Pasen te vertalen naar woorden en 

vormen van deze tijd. Positief ingesteld hield hij de ‘hoop’ 

brandend, zeker ook dankzij de mooie kerkmuziek die hij in de 

liturgie en daarbuiten ten gehore bracht. ‘Pelgrim van hoop’. 

Wij wensen hem van harte proficiat en bidden dat de Goede 

Herder hem nog veel jaren behoudt in zegen en goede 

gezondheid. U allen wens ik van harte een Zalig Pasen toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


