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Inleiding

Welkom bij de Eucharistieviering op de octaafdag van Pasen,
de afsluiting van het Paasfeest, vandaar genoemd ‘beloken
Pasen’. In het jaar 2000 heeft paus Johannes Paulus II deze
zondag ook nog de naam gegeven: ‘zondag van de goddelijke
barmhartigheid’. Door de verrijzenis van Christus straalt Gods
barmhartigheid over onze wereld. Het was een extra
gedenkwaardige paasweek dit jaar vanwege het overlijden van
Paus Franciscus en de indrukwekkende uitvaart vandaag
(gisteren) op het Sint Pietersplein en de begrafenis in de
Basiliek van Maria Maggiore. Ook in deze H. Mis bevelen wij
Paus Franciscus aan in Gods barmhartigheid. Moge hem de
eeuwige paasvrede geschonken worden.

Preek

Broeders en zusters,

op Paaszondag zagen wij Paus Franciscus nog op de loggia
van de Sint Pieter. Hij wenste ons een Zalig Paasfeest en
zegende ons. Wij beseften toen wel dat hij erg zwak en
kwetsbaar was, maar wij hebben toen niet gedacht dat hij de
dag erna zou sterven. Het verraste mij dat ik tijdens de
hoogmis met de bisschop op de tweede Paasdag een briefje
kreeg toegeschoven tijdens het Gloria, in der haast door de
koster geschreven: “de Paus is gestorven”. Dat was schrikken.
Toen de bisschop het kort daarna vertelde aan de mensen in de
kerk ging er een hoorbare schok door de kerk.

Wat wij al langere tijd zagen aankomen, verraste ons toch nog.
Paus Franciscus was altijd al goed voor verrassingen en zo
heeft zijn sterven ons ook verrast. Voor de Kerk wereldwijd is
opeens een periode ten einde gegaan. In de dagen daarna
hebben wij ervaren hoe geliefd en belangrijk Paus Franciscus
is geweest in de voorbije twaalf jaren. Honderdduizenden
mensen zijn in de Sint Pieter hem een laatste groet gaan
brengen. Vandaag (gisteren) opnieuw honderdduizenden bij de
uitvaartmis op het Sint Pietersplein en langs de straten naar de
Maria Maggiore. Veel regeringsleiders, presidenten en
gekroonde staatshoofden waren aanwezig bij de uitvaart en



betuigden daarmee hoe belangrijk hij ook in het internationale
samenleven van de volkeren is geweest.

In de Basiliek van Onze Lieve Vrouw hebben wij bij een foto
van Paus Franciscus een condoleanceregister gelegd, dat door
honderden mensen is getekend. Mensen bedankten hem vaak.
Dat mogen wij hen nazeggen: ‘Paus Franciscus, bedankt voor
alles’.

Hij had geen gemakkelijke taak, maar hij was een man met
sterk geloof en een grote liefde. Dat hij de naam Franciscus
koos verraste iedereen, maar achteraf begrijpen wij wat hij
daarmee heeft willen zeggen. Hij wilde zoals Franciscus van
Assisi een nederige dienaar van God en de mensen zijn,
eenvoudig en sober. lemand die van de schepping hield en
voor de schepping is opgekomen. Ook iemand die van armen,
behoeftige en zieken hield. Zoals de apostelen in de eerste
lezing al een groot hart hadden voor de zieken, zo had Paus
Franciscus altijd een groot hart voor de mensen die te lijden
hadden.

In het evangelie van beloken Pasen ontmoetten wij de apostel
Thomas. Geen gemakkelijk man, die Thomas. Hij wilde zien
en dan pas geloven. Kritisch mogen wij hem noemen, maar
tenslotte ook een grote gelovige, toen hij uitriep: “Mijn Heer
en mijn God!” Paus Franciscus was geen gemakkelijke Paus.
Hij was veeleisend en Kritisch voor zijn medewerkers, voor de
bisschoppen en de priesters van de Kerk, maar ook rechtuit
voor de leiders van de volkeren. Hij zei als het ware: ‘Laat
maar met daden zien, dat jij echt gelooft in de verrezen Heer,
dat jij echte liefde hebt voor mensen, dat jij barmhartig kunt
zijn voor de armen en ontheemden; dat jij een pelgrim van
hoop bent voor allen om jou heen’. Dat zegt hij ook tot ons.

In het condoleanceregister schreef iemand: “Dank voor uw
inzet om deze wereld een beetje mooier te maken” en “Ook
voor mij als atheist heeft hij veel betekend”. Talloze malen
stond er: “Rust zacht”, “Rust in vrede”. Dat wensen wij Paus
Franciscus van harte toe. Wij bidden ook, dat God ons een
goede nieuw Paus zal geven binnenkort.



