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Inleiding
Welkom bij de Eucharistieviering op de derde zondag van

Pasen. Wij blijven de verrijzenis van de Heer vieren. Vandaag
horen wij opnieuw een evangelie waarin de verrezen Christus
aan zijn leerlingen verschijnt, nu niet meer in Jeruzalem waar
hij stierf en begraven werd, maar aan de oever van het meer
van Galilea in het noorden van het Heilig Land. Daar heeft Hij
een maaltijd bereid voor zijn leerlingen. Die maaltijd mogen
wij zien als een verwijzing naar de Eucharistie. De Eucharistie
IS de paasmaaltijd die de verrezen Heer deze zondag ook voor
ons heeft bereid.

Preek

Broeders en zusters in Christus,

Wie naar het Heilig Land pelgrimeert, bezoekt ook het
prachtige meer van Galilea of meer van Tiberias in het
noorden van Israél. Aan de oever van dat meer ligt het plaatsje
Tabga. Volgens de overlevering gebeurde daar het evangelie
dat wij zojuist hoorden. Daar verscheen de verrezen Heer aan
de leerlingen, toen zij ’s morgens vroeg terugkeerden van hun
nachtelijke visvangst.

De verschijning heeft een bedoeling. Petrus en de andere
apostelen waren teruggekeerd naar hun thuisstreek Galilea en
naar hun vroegere beroep van visser. Zij hadden nog niet
begrepen, dat zij tot een ander werk werden geroepen. Om hen
dat te laten inzien, vingen zij die nacht niets en toen zij
tenslotte toch vis vingen, bleek die overbodig, want op het
vuur lag de gebakken vis al klaar. Jezus had eerder tegen hen
gezegd: “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van
mensen wordt” (Mc. 1, 17). Nu moesten zij die roeping gaan
waarmaken. Hun nieuwe werk was: met de Blijde Boodschap
van Pasen de wereld in te trekken. Petrus kreeg bij dat werk de
eerste verantwoordelijkheid. Drie keer vroeg de Heer naar zijn
liefde voor hem, omdat hij Hem drie keer had verloochend.
Toen hij zijn liefde betuigd had, kreeg Petrus de
verantwoordelijke taak om Jezus’ schapen te weiden.

Wij horen dit evangelie vlak voordat in Rome de kardinalen
het conclaaf binnengaan om de nieuwe Paus te kiezen. De



Paus is de bisschop van Rome en de opvolger van Petrus. Hij
vervult in de Kerk het Petrusambt. De ogen van de wereld zijn
in de komende dagen gericht op de schoorsteen van de
Sixtijnse Kapel. Als witte rook uit de schoorsteen opstijgt, is
dat het teken dat de Kerk een nieuwe eerste herder heeft. In
deze dagen horen we de namen van kardinalen, die kandidaat
zijn. Wie is echt geschikt? Was Petrus, met zijn twijfels en
fouten, geschikt voor het herderschap? In menselijk opzicht
was hij misschien niet de perfecte kandidaat, maar Jezus zag
zijn liefde. Die liefde was doorslaggevend.

Dit is een troost voor ons. Jezus vraagt van ons niet perfecte
kwaliteiten, maar oprechte liefde. Ook wij falen soms en
kennen momenten van twijfel en angst. Maar Jezus blijft ons
vragen: "Heb jij Mij lief?" En telkens mogen wij antwoorden:
"Heer, Gij weet alles. Gij weet dat ik U bemin." Daarna volgt
Zijn opdracht "Weid Mijn schapen", de opdracht om anderen
te dienen in Jezus’ Naam. Dat is onze opdracht: met liefde
anderen dienen in Jezus’ Naam. Dat zal ook de opdracht zijn
van de nieuwe Paus. Amen.



