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Inleiding

Hartelijk welkom bij de Eucharistieviering op de vijfde zondag
van Pasen. In de paastijd naderen wij langzaam het feest van ’s
Heren Hemelvaart. In het evangelie horen wij Jezus deze
zondag zeggen: ““... nog maar kort zal ik bij u zijn”. Hij
kondigt een afscheid aan. Maar Hij blijft bij ons in Zijn Woord
en in de Sacramenten en vooral in de Eucharistie die wij nu
gaan vieren. De Eucharistie is de aanwezige Christus. Laten
wij ons voorbereiden op Zijn aanwezigheid.

Preek

Broeders en zusters in Christus,

de zeven jaarlijkse Heiligdomsvaart komt in zicht, het oudste
en grootste religieuze evenement in Nederland, een markante
uiting van ons christelijk geloof. Op het feest van Sint Servaas
blijven wij een ogenblik stil staan bij het thema van de
komende Heiligdomsvaart ‘Wees een bruggenbouwer’. Het
thema is intussen zo populair en veelgebruikt, dat ik het gevaar
loop in herhaling te vallen. Maar ik zou kunnen zeggen: Zelfs
Paus Leo XIV lijkt bij zijn eerste woorden op de loggia van de
Sint Pieter inspiratie gehaald te hebben bij het Maastrichtse
thema, want hij zei: “De mensheid heeft Hem (Christus) nodig
als brug naar God en zijn liefde. Help ook elkaar om bruggen
te bouwen, door dialoog, door ontmoeting; bruggen die ons
allen verenigen om altijd één volk van vrede te zijn. ... We
moeten samen zoeken hoe we een missionaire Kerk kunnen
zijn, een Kerk die bruggen bouwt, dialoog voert, altijd
openstaat om, zoals op dit plein, met open armen allen te
ontvangen die onze naastenliefde, onze aanwezigheid, dialoog
en liefde nodig hebben”.

Wij danken onze nieuwe Paus voor deze woorden, die het
thema van de Heiligdomsvaart uitstekend uitleggen. Nee, hij
zal niet op die gedachte gekomen zijn door na zijn keuze even
de website van de Maastrichtse Heiligdomsvaart te hebben
geraadpleegd. Wat hij zegt heeft een oude Romeinse
achtergrond. Het symbool van de ‘brug’ en de
‘bruggenbouwer’ stamt uit het oude Rome.



In de Bijbel zoeken wij tevergeefs het symbool van de brug, in
de Bijbel komt de brug niet voor. De oude Romeinen bouwden
bruggen over brede rivieren en zo bouwden zij op deze plek
een brug over de Maas, de ‘pons Mosae’. Kundige
bruggenbouwers waren zij. Het is niet verwonderlijk dat bij
hen de ‘brug’ en de ‘bruggenbouwer’ een religieuze betekenis
kreeg. De titel voor de hoogste priester in de Romeinse cultus
was ‘pontifex maximus’, dat wil zeggen: ‘hoogste
bruggenbouwer’. Hij was de ‘verbinder’ met de godenwereld,
die de afstand tussen de Romeinse overheid en de godenwereld
‘overbrugde’.

Die oude titel bleef bewaard en werd later een eretitel voor de
bisschop van Rome. De paus wordt tot nu toe ‘Pontifex
maximus’ genoemd, ‘hoogste bruggenbouwer’. ‘Pontifex’ is
ook een titel geworden voor elke bisschop.

Daarmee zijn wij bij Sint Servaas, de eerste bisschop van
Maastricht. Een ‘bruggenbouwer’ in geestelijke zin, want hij is
in deze streken gekomen als missionaris om de afstand van
God naar onze voorouders te overbruggen. Die brug ligt er tot
nu toe. Hij is er de heilige bouwer van die brug en beschermt
en versterkt die brug tot nu toe.

Jezus zei in het evangelie van deze zondag: “Zoals Ik u heb
liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben”. Jezus Christus
was de grote bruggenbouwer tussen God en de mensen, tussen
hemel en aarde. Hij bouwde die brug vanuit Zijn grote liefde
VOOr ons.

Wij worden wij uitgenodigd om, naar Zijn voorbeeld,
bruggenbouwers naar God en naar elkaar te zijn. “Zoals Ik u
heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liethebben”. Liefde
verbindt, legt bruggen. Rivieren zijn barrieres in de verbinding
tussen mensen. Die barrieres worden door bruggen
overwonnen. Zo ook bouwt de liefde de bruggen van ons naar
God en naar elkaar en overwint de barriéres die tussen mensen
bestaan.



