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Preek 

Broeders en zusters, zoals u weet, viert de katholieke Kerk dit 

jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar. Daarbij gaat het altijd om een 

jubileumjaar van onze verlossing. Het laatste bijzondere 

Jubileumjaar was het jaar 2000. Nu zijn wij alweer 25 jaren 

het derde millennium binnengegaan. Wij danken God, dat wij 

als Volk van God door de tijd mogen trekken op weg naar de 

eeuwigheid.  

 

Paus Franciscus heeft aan dit jubileumjaar de titel gegeven 

‘Pelgrims van Hoop’. ‘Pelgrims’, dat zijn mensen onderweg. 

Zij dwalen niet rond, maar hebben met een doel voor ogen. 

Pelgrims zijn op weg ergens heen. Zij lopen vol van ‘hoop’ 

door, totdat zij hebben bereiken wat hun beloofd werd.  

 

De drie heilige dagen van het lijden, sterven, begraven en 

verrijzen van onze Heer Jezus Christus kunnen wij zien als een 

pelgrimage, als een pelgrimstocht die wij gaan als ‘pelgrims 

van hoop’. Zij zijn een beeld van onze levensweg. Wij zijn als 

mensen onderweg door het leven naar het eeuwige Pasen. De 

hoop op een eeuwig samenzijn met de verrezen Heer laat ons 

vol verwachting verder gaan.  

 

Gisterenavond is onze pelgrimstocht begonnen. De Heer heeft 

ons bij het Laatste Avondmaal voedsel meegegeven voor 

onderweg, de Eucharistie. Zijn energie laat ons vedergaan.  

Vandaag is een zware etappe. Onze Heer draagt zijn kruis en 

gaat omhoog naar de heuvel Golgotha om daar gekruisigd te 

worden. Die zware etappe op zijn levensweg laat ons denken 

aan de moeilijke etappes in ons eigen leven. Ziektes,  

teleurstellingen, fouten, zij kunnen ons op onze levensweg 

hinderen. Soms komen wij niet meer vooruit, vallen wij stil. 

Eens zal onze levensweg hier definitief stilvallen als wij 

sterven.  

 

Kunnen wij dan nog ‘pelgrims van hoop’ zijn? Ja, juist dan is 

de ‘hoop’ die wij koesteren een grote kracht. Op de moeilijke 

momenten biedt de hoop ons perspectief, zij houdt in ons het 

verlangen brandend, dat     


