Preek bij de ziekenviering op woensdag, 18 juni 2025 in de St. Annakerk

Broeders en zusters in Christus,

Een paar weken geleden was in onze kerk van Sint Pieter beneden de eerste
Heilige Communieviering van de kinderen. De Heiligdomsvaart kwam al in zicht
met het thema ‘Wees een bruggenbouwer’. Vanzelfsprekend wilden wij daar
bij aansluiten, maar het thema voor de kinderen een beetje uitdagender
maken. Dus kozen wij als thema ‘Kom over de brug’. Ja, je kunt wel een mooie
brug bouwen, maar je moet er ook overheen komen, niet ver weg aan de
andere kant blijven. Dat zeggen wij z6 in onze taal: ‘Kom eens over de brug’.
Wij bedoelen dan ‘Kom op, aarzel niet, doe mee; draag wat bij’. In Maastricht
zeggen mensen wel: “Ik kom nooit over de brug”, maar dan bedoelen ze wat
anders ... Het is dan belangrijk van welke kant uit je kijkt!

‘Kom over de brug!” Wij vertelden tijdens die viering aan de kinderen het
mooie verhaal van Jezus, dat daarbij past, het verhaal van de barmhartige
Samaritaan. U kent het verhaal zeker wel: Eens werd iemand, die onderweg
was van Jerusalem naar Jericho, door rovers overvallen. Zij mishandelden en
plunderden hem en lieten hem halfdood langs de weg liggen. Toen kwam daar
een tempelpriester voorbij. Hij zag hem maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam een tempeldienaar voorbij. Hij zag hem, maar liep in een boog om
hem heen. Toen kwam een buitenlander, een Samaritaan voorbij, die kreeg
medelijden en hielp de arme man.

Wie van de drie is ‘over de brug gekomen”?, vroeg ik de kinderen. Ja, dat
wisten ze wel. Natuurlijk de derde, die bleef niet op een veilige afstand en
bedacht niet een reden om niks te hoeven doen. Die kwam over de brug,
aarzelde niet, maar deed wat nodig was.

Bij deze ziekenviering mogen wij God danken, dat Hij een brug naar ons toe
heeft gebouwd en dat Hij over de brug naar ons toe gekomen is. Uit de
evangelies weten wij hoe onze Heer Jezus Christus zich honderdvoudig heeft
bekommerd om zieke en lijdende mensen. Jezus bleef niet op veilige afstand,
Hij kwam over de brug en Hij komt ook nu over de brug om ons zijn zorg en
steun te schenken.

De mooie psalm, die wij in de lezing hoorden, noemde God een ‘behoeder’. Hij
sluimert niet, Hij slaapt niet, de ‘behoeder van Israél’. Nee, God waakt over
ons. Hij is bij ons als een koele schaduw in de hitte van het leven, als een
beschermer in het donker van het lijden.



“Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben”, zei Jezus in het
evangelie dat wij hoorden. De liefde van Jezus brengt dichtbij, bouwt een brug
tussen Hem en ons, durft over de brug te komen. Van die liefde kunnen wij
leren. “Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.” Hij is een
voorbeeld voor ons. Wij worden uitgenodigd om voor elkaar zo te zijn. De
liefde bouwt bruggen en durft ook over de brug te komen.



