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Preek 

Broeders en zusters,  

zullen wij een deal sluiten? Sinds de business man Donald 

Trump president van de Verenigde Staten is, is het sluiten van 

deals populair geworden. “The biggest deal ever made” 

noemde hij het handelsakkoord tussen de Europese 

Gemeenschap en de Verenigde Staten; met de NAVO-landen 

sloot hij een deal over hun 5% defensie-uitgaven. De deal met 

president Poetin over de Oekraïne-oorlog is nog niet gelukt, de 

deal over de Gaza-oorlog evenmin.  

 

Bij een deal zijn twee en meer partijen betrokken, die met 

elkaar onderhandelen: de een doet dit aanbod, de ander wil wat 

anders, zij schipperen wat, zoeken een compromis, tenslotte is 

het ‘deal’ of ‘no deal’.   

 

De koning, over wie Jezus in het evangelie vertelde, was 

bereid tot een deal. Hij dacht: ‘Hoe kan ik met 10.000 soldaten 

oorlog voeren tegen een koning die 20.000 soldaten heeft? 

Laat ik maar deal sluiten over de vredesvoorwaarden’.  

De man die de toren ging bouwen, sloot een deal met zichzelf. 

Hij besefte te laat, dat hij niet genoeg geld had, maar dacht: 

‘Beter een halve toren dan helemaal geen toren’.  

 

Zullen wij ook een deal sluiten? Als ik het evangelie van deze 

zondag goed begrijp, dan wil onze Heer Jezus Christus geen 

deal, althans niet als het gaat om een leven in verbondenheid 

met Hem. Hij sprak harde woorden: “Als iemand naar Mij 

toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, 

zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan 

hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en 

mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.”  

 

Dat klinkt niet deal-bereid. De Heer lijkt zichzelf trouwens 

tegen te spreken, want op een ander moment zegt Hij: “Gij zult 

uw naaste beminnen als uzelf” (Mc. 12, 31). Dus enerzijds 

onze naasten en onszelf ‘beminnen’ en anderzijds onze 

dierbaren en ons eigen leven ‘haten’? Hoe valt dat te rijmen? 

De tegenspraak verdwijnt, als wij de goede volgorde 

aanhouden. Voor Jezus is het eerste en belangrijkste: God 

beminnen, zoals Hij ons heeft voorgeleefd. Het tweede is voor 



Hem: je naaste beminnen zoals jij jezelf bemint. Wanneer wij 

die volgorde omkeren en onszelf en onze medemensen 

beminnen bóven God, dan wil Hij daar niets van weten.  

 

Het moeilijkste is misschien wel dat ‘haten’ van je eigen leven.  

Spontaan houden wij van ons eigen leven en hebben wij een 

sterke drang tot zelfbehoud. Zoals gezegd, moeten wij ook 

onszelf beminnen. Hier bedoelt Jezus dat iemand zijn eigen 

leven méér mag beminnen dan God en de naasten. Het gaat 

dan om egoïstische zelfliefde, die God vergeet en ten koste 

gaat van anderen. Jezelf ‘haten’ betekent je egoïsme durven 

loslaten en je zwakheden als een kruis willen dragen.  

 

Jezus leert ons vandaag: ‘Sluit geen deal als het gaat om de 

liefde voor God. Ga helemaal voor de liefde voor God en dan 

zal jij ook je naaste en jezelf goed beminnen’.  

 

 

 

  

 

 


