25° zondag door het jaar C OLV-STP 2025

Preek

Broeders en zusters, het komt goed uit dat wij bij het festival
Musica Sacra met het thema ‘Heilige Huisjes’ een evangelie
horen dat zich afspeelt in een ‘huiselijke’ setting. Het verhaal
vertelde over een ‘rentmeester’, in het Grieks ‘oikonémos’ en
dat betekent letterlijk ‘huisbestuurder’ of ‘huisbeheerder’. In
Jezus’ dagen lieten rijke mensen hun huis en hof besturen door
een huisbeheerder, een rentmeester. Zelf waren zij op hun
landgoed niet vaak aanwezig. Zij vertrouwden op de
toewijding, kundigheid en eerlijkheid van hun ‘huisbeheerder’.

De rentmeester in het verhaal bleek noch toegewijd, noch
kundig, noch eerlijk. Hij verkwistte en verspilde het bezit van
zijn heer. Toen zijn ontslag dreigde, toonde hij zich een
slimme man. Hij had het als rentmeester goed gehad en wilde
het goed houden. Dus organiseerde hij slim zijn eigen
toekomst, maar wel op een oneerlijke manier, op kosten van
zijn heer. De dankbare schuldenaars zouden hem wel helpen,
nu hij op straat kwam te staan.

Het klinkt raar, maar deze spilzuchtige en oneerlijke
huisbeheerder wordt ons vandaag tot voorbeeld gegeven: niet
om zijn onbetrouwbaarheid, maar om zijn verstandig overleg
met het oog op zijn eigen toekomst.

Het verhaal dat Jezus vertelt, slaat op onze eigen situatie. De
rijke eigenaar van het landgoed 1s God, de rentmeester zijn
wij, zijn mensen. God heeft ons Zijn ‘huis en hof’
toevertrouwd. Hij verwacht van ons goed rentmeesterschap.
Onze aarde, met alles wat zij bevat: de mensen, de natuurlijke
rijkdommen, de cultuur, de geestelijke waarden, die aarde is
ons ‘huis en hof’. Hoe beheren wij dat huis, dat God ons
toevertrouwt? Wij hoeven niet lang rond te kijken om te zien,
dat wij als mensheid eigenlijk ontslag zouden moeten krijgen.
Wij lijken op de rentmeester, die verkwistend bezig was. Wij
dienen vaak méér de afgod van geld en goed, de Mammon,
dan de Heer, onze God. De woorden van de profeet Amos uit
de lezing zijn ook nu van toepassing.

Jezus houdt ons vandaag goed rentmeesterschap voor. Hij
roept ons op om Gods ‘huis’, onze wereld, betrouwbaar en



rechtvaardig te beheren. Laten wij verstandig overleggen, wat
wij naar de toekomst toe nodig hebben. Gods huis verdient het,
dat wij het goed in stand houden, opbouwen en tot voltooiing
brengen. Het moet een ‘huis’ zijn waar alle mensen goed
samen kunnen leven, wonen en werken, waar vrede en
geestelijke rijkdommen zijn; in die zin een ‘heilig huis’. Ieder
van ons kan daaraan een bijdrage leveren.

Ook op langere termijn is het verstandig om Gods huis goed te
beheren. Als wij immers ontslag krijgen als rentmeester, dat
wil zeggen: als wij sterven, dan mogen wij rekenen op Gods
eeuwige ‘huis’, omdat wij ons hier een goede rentmeester
hebben getoond; dan wordt ons het waarachtige goed
toevertrouwd en mogen wij het hemelse bezit ontvangen.



