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In de kruisgang van onze kerk loopt nog tot het einde van dit jaar de tentoonstelling van de Lijkwade
van Turijn. Het is de doek waarin het lichaam van Jezus werd gelegd na zijn kruisdood. In het graf bleef
dat dode lichaam zo, gedurende drie dagen, tot zijn verrijzenis. Hoe dat dode lichaam, dat lijk, weer toe
leven kon komen, weet niemand. Het is een wetenschappelijk raadsel.

We hoeven het ook niet uit te leggen, want we weten dat na de Verrijzenis Jezus niet meer dat
sterfelijk lichaam van vlees en bloed was, maar een geestelijk, ontastbaar mens. Het was dezelfde mens,
maar wel volkomen anders, soms onzichtbaar, hij gaat door muren, maar toch kan de apostel hem
aanraken. “Raak mijn wonden maar aan”, zegt hij tegen de ongelovige Thomas. Hij is dezelfde, maar
toch anders. Maria Magdalena herkent hem niet onmiddellijk, denkt dat het de tuinman is, en pas
wanneer Jezus haar roept, bij haar naam, herkent zij hem.

Zo is het ook met onze overledenen. Het geloof in de verrijzenis, in een leven na de dood, betekent dat
onze overledenen overgaan in een geheel andere werkelijkheid, die niet de onze is, en waarvan wij ons
geen beeld kunnen vormen.

Maar wij weten, en wij geloven, dat de dood wordt overwonnen, en dat het ecuwig leven ons wacht.
Zoals ook de mens Jezus, in de lijkwade, na drie dagen, zijn sterfelijk lichaam eeuwig en onsterfelijk
werd.

Hoe wij ons dat nieuwe leven moeten voorstellen, weten wij niet. Dat geldt ook voor onze
overledenen, onze familieleden, mensen die ons dierbaar zijn, en aan wie wij nog altijd blijven denken.

Geloof in de verrijzenis betekent dat wij geloven, vast geloven dat ook onze overledenen delen in het
eeuwig leven. Maar dat eeuwig leven is een werkelijkheid, waarvan wij ons geen voorstelling van
kunnen maken. Wat wij wel doen, is onze overledenen levend houden in onze gedachten, wij vergeten
ze niet. Ze worden nog meer levend gehouden in onze gebeden, wij bidden voor hen, dat zij in het
eeuwig licht mogen zijn. Zolang wij de namen noemen, leven onze lieve doden voort.

Wanneer Jezus bij Martha en Maria komt, is hun broer Lazarus al vier dagen overleden. Hjj is al
begraven. “Wij weten dat hij zal verrijzen”, zo zeggen zij. Martha en Maria leven vanuit die zekerheid,
en ze weten dat hun broer over is gegaan naar een eeuwig leven. Hij leeft voort, niet alleen in onze
gedachten, maar in een eeuwig leven.

En zoals we hoorden uit de mond van Paulus, ooit zullen wij in dit nieuwe leven allen samen zijn
met de Heer. “Troost elkaar met deze woorden”.

Dat zullen wij zo dadelijk ook gaan doen. Wij zullen de namen noemen van onze familieleden die het
afgelopen jaar vanuit deze kerk naar hun laatste rustplaats zijn begeleid. Zij leven niet alleen voort in

onze gedachten. Zij leven voort in de nieuwe wereld van Gods eeuwigheid.

Diaken Régis



