
C - Advent 1 - 2025 
 

Voorbereid zijn 
 
Vorige zondag was het nog een en al triomfantelijkheid, trots, en vreugde, met het 
feest van Christus Koning van het Heelal. We vierden de vestiging van het koninkrijk 
van God. 
 Vandaag vallen we weer terug in de aardse werkelijkheid, in het donkerte van ons 
bestaan. 
 Vorige zondag keken we terug op een afgerond kerkelijk jaar, vandaag staan we 
voor de uitdaging van een nieuw jaar. Wat vorige week voltooid was, is er nu niet 
meer. We beginnen vandaag opnieuw. We beginnen vandaag met de eerste zondag 
van de Advent. 
 
Ja, wat zal er allemaal gebeuren? Dat weten we nog niet. We weten in ieder geval dat, 
wat er ook gaat gebeuren, we ons daarop moeten voorbereiden, ook al weten we nog 
niet wat er allemaal gaat gebeuren, en hoe, en wanneer. We moeten leven alsof er 
vandaag, morgen, overmorgen, misschien nu al, allerlei dingen kunnen gaan 
gebeuren. Met andere woorden:  we moeten voorbereid zijn. 
 
We krijgen de laatste tijd regelmatig berichten dat ons aanbevolen wordt om 
noodpakketten samen te stellen. We weten niet wat ons allemaal kan overkomen. 
Toen in Spanje een tijd geleden de electrische stroom uitviel, ontdekte men plotseling 
dat daarmee heel het leven plat lag. Niet meer pinnen, geen boodschappen meer 
kunnen doen, geen treinen, geen licht in huis, geen verwarming, misschien zelfs geen 
water uit de kraan, en ga zo maar door. Het is in Spanje gebeurd, het kan in 
Nederland ook gebeuren, misschien zelfs vandaag. Vandaar de oproep van de 
overheid om daarop voorbereid te zijn, voor het geval dat. En een noodpakket samen 
te stellen met batterijen, een lamp, een radio en dergelijke. 
 Met andere woorden : we moeten leven alsof het vandaag nog kan gebeuren. We 
moeten er op voorbereid zijn. Waakzaam moeten we zijn. Dat is precies wat Jezus ons 
vandaag in de Evangelielezing zegt: “ze gingen door met eten en drinken”, “totdat de 
zondvloed kwam en allen wegrukte”. Ofwel, waar we nu voor gewaarschuwd worden: 
“totdat de stroom uitviel en er drie dagen lang geen elektriciteit was. 
 
Het verschil met eventuele heftige gebeurtenissen waarvoor de overheid ons 
waarschuwt, het uitvallen van de electriciteit of een lockdown, is natuurlijk dat wij in 
de Advent wel degelijk weten wat er gaat gebeuren, en wanneer, en waar we ons op 
moeten voorbereiden, namelijk 25 december, een verjaardagsfeest, de geboorte van 
Jezus. 
 Daarop gaan wij ons nu voorbereiden. Dat is dan ook het thema van de liturgie 
van vandaag, op de eerste zondag van de Advent. We moeten goed voorbereid zijn. 
Dat is wat we in de Advent gaan doen. 
 
En dat doen wij, zoals Paulus vandaag zegt in zijn brief aan de Romeinen: door ons 
te “ontdoen van de werken der duisternis”, door ons te “wapenen met het licht”. Met 
andere woorden, wij moeten heel ons leven afstemmen op het Evangelie, of, zoals 
Paulus ons vandaag zo mooi zegt: ons te “bekleden met Jezus Christus”. Een leven 
leiden zoals Jezus dat wil. 
 
In die geest gaan wij de Advent in. Zoals de profeet Jesaja ons vandaag in de eerste 
lezing voorhoudt: “wij trekken op naar de berg van de Heer, naar de Tempel”. De 
Advent wordt dus een mooie tijd van voorbereiding. “Weest dus waakzaam”. En weest 
voorbereid. 


