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Inleiding 

Van harte welkom, broeders en zusters, bij de 

Eucharistieviering op de eerste dag van het nieuwe jaar 2026. 

Zoals gebruikelijk werd het nieuwe jaar vannacht met mooi 

vuurwerk en luid geknal, soms met flinke explosies, 

verwelkomd. Waarom doen wij dat eigenlijk? Daar kun je over 

nadenken. Uiten wij onze vreugde omdat wij een nieuw jaar 

mogen binnengaan? Zijn dat oeroude gebruiken? Een 

uitlaatklep voor agressie? Kunnen vooral jonge mensen dan 

even veilig oorlogje spelen en gevaarlijke dingen doen? Nu het 

weer stil is geworden en de kruitdampen zijn opgetrokken, is 

het goed dat wij het nieuwe jaar ook beginnen met het vieren 

van de Eucharistie, met lofzang en dankzegging. Wij danken 

God, dat Hij ons de tijd geeft en de eeuwigheid.  

 

Preek 

Broeders en zusters, het zal wennen zijn volgend jaar, als wij 

niet meer vrij zijn om zelf vuurwerk af te steken met Oud en 

Nieuw. Vuurwerk afsteken is vanouds een manier om aan je 

vreugde uiting te geven. Bij een belangrijke gebeurtenis of 

feest steken wij vuurwerk af.  

 

In verschillende landen van de wereld wordt niet zozeer met 

Oud en Nieuw vuurwerk afgestoken, maar in de Kerstnacht, nu 

acht dagen geleden. De mensen doen dat uit vreugde om de 

geboorte van onze Heer Jezus Christus. Zijn geboorte is 

inderdaad een groot en belangrijk gebeuren. Het is  

voor onze wereld een grote zegen van God.  

 

De zegenwens in de eerste lezing bracht dat tot uitdrukking: 

“Moge de Heer u zegenen en behoeden … Moge de Heer zijn 

gelaat naar u keren en u vrede schenken”. God heeft zijn gelaat 

naar ons toegekeerd in het Kind in de kribbe. God kreeg een 

menselijk gezicht voor ons en wij mogen Hem ontmoeten 

‘face to face’.  

 

Ook is met Zijn geboorte de eeuwigheid van God in onze tijd 

binnengegaan. Sint Paulus noemde dat in de tweede lezing “de 

volheid van de tijd”. Oud en Nieuw is slechts een jaarwisseling  

en elk jaar is qua tijd en tijdverloop hetzelfde. Maar de 

geboorte van Onze Heer Jezus Christus was een tijdwisseling. 



Met Hem is de ‘volheid van de tijd’ gekomen, een vervulling, 

een hoogtepunt. Sindsdien is in onze tijd eeuwigheid 

binnengekomen. Een ‘quality time’ is begonnen. Wij mogen 

als gelovigen in die ‘volheid van de tijd’ leven.  

 

Laten wij aan het begin van het nieuwe jaar 2026 goede 

voornemens maken die daarbij passen. Het voornemen om, 

zoals de herders in het evangelie, in ons leven en werken 

getuigen te zijn van het Goede Nieuws. Het voornemen ook 

om, zoals Maria, dat Goede Nieuws in ons hart te bewaren en 

te overwegen: mensen van stilte en meditatie zijn. In die zin 

wens ik u allen een Zalig Nieuwjaar 2026.  

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 


