
A – Doop van de Heer – 11 januari 2026 – Onze Lieve Vrouw 
Jes 42,1-4.6-7; Ps 28; Hand 10,34-38; Mt 3,13-17 
 
Iedere keer, als wij in deze kerk of in Sint Pieter een kindje dopen, krijgt de dopeling 
een mooie oorkonde mee. Daarop staat natuurlijk zijn naam, en de datum van de doop, 
en de handtekeningen van de ouders en de peetoom en de peettante, maar er staat ook 
een mooie tekening op van Johannes die Jezus doopt. En hier in deze kerk, vlak naast 
de kapel van de Sterre der Zee, hebben we ook een mooi glas-in-loodraam waarop ook 
de doop van Jezus door Johannes staat afgebeeld. 
 
In het Evangelie van vandaag hebben we gehoord hoe dat alles is gegaan. Jezus komt 
naar de Jordaan waar Johannes doopt, en hij vraag aan Johannes om gedoopt te 
worden. Johannes weigert. “Nee, jij moet niet gedoopt worden, ik zou eerder door jou 
gedoopt moeten worden”. Natuurlijk hoeft Jezus niet gedoopt te worden, hij is immers 
de Zoon van God. En het doopsel van Johannes was een doopsel tot bekering. Maar 
hij vraagt Johannes  het toch te doen. En dan gebeurt er iets dat niet gepland was: de 
Heilige Geest komt over Jezus als een duif. En dan klinkt uit de hemel de stem die 
zegt: “jij bent mijn geliefde zoon”. 
 
Dat is ook wat nog altijd gebeurt, bij iedere doop, en ook bij alle dopen in onze kerken 
van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter. Want na zijn eigen doop, heeft Jezus ons de 
opdracht gegeven om ook te dopen. En ook bij de dopen die wij toedienen, komt de 
Heilige Geest, en klinkt over onze dopelingen de stem van God de Vader: “jij bent mijn 
geliefde kind”. 
 
Jezus staat vandaag aan het begin van zijn openbaar leven, zijn levenstaak op aarde. 
Hij krijgt vandaag als het ware zijn levenstaak mee. Ook voor onze dopelingen is de 
doop het begin van het leven, ze krijgen een opdracht mee voor het leven, maar ze zijn 
geïnspireerd door God, door de Heilige Geest die over hen komt. Bij de geboorte van 
Johannes de Doper vroegen veel mensen zich af: “Wat zal er van dit kind worden?” 
(Lucas 1,66). Dat vragen wij ons ook altijd af voor onze dopelingen. Het antwoord zal 
zijn: de toekomst van het kind zal zijn wat wij er samen van gaan maken.  
 
Want, om nog even terug te komen op  de oorkonde die wij hier bij iedere doop 
meegeven. Daarop staat niet alleen een afbeelding van de doop van Jezus door 
Johannes, maar  ook een  jong ouderpaar met de dopeling in de armen. Dat is natuurlijk 
bedoeld als een opdracht. Aan jullie, als ouders, ervoor te zorgen dat deze dopeling 
verder groeit in de liefde van God. Jullie  handtekeningen staan óók op de oorkonde. 
 
En die opdracht die wij krijgen staat vandaag in de eerste lezing, die wij zojuist 
hoorden, bij de profeet Jesaja: “gerechtigheid laten stralen” ... “het geknakte riet niet 
breken” ... “de kwijnende vlaspit niet doven” ... “gerechtigheid laten stralen” ... “een 
licht zijn voor de volkeren” ...“blinden de ogen openen” ... “gevangenen bevrijden” ... 
Dat is de levensopdracht van Jezus, dat wordt ook de levensopdracht van al onze 
dopelingen. En van ons. 
 


